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Butik otel 


yudumlar 


Şehir mer 


içinize çekebilirsiniz. 


uzey Kıbrıs'ın turizm cenneti Girne'nin gözbebeği 


imanı'nın tek oteli 


White Pearl Hotel... 


imiz eşsiz bir manzaraya sahip... Tüm 


odaları liman ve tarihi Girne Kalesi manzaralı... 
Loby Cafe&Bar ve ayrıca Roof Bar'ımızda içkinizi 


en, tarihin ve denizin muhteşem kokusunu 


ezinde yer alan otelimizde 


onaklark yapabilir, gerçekleş 


en tüm alışverişlerinizi rahatlıkla imanda sabah ve akşam yürüyüşünüzü tirebilirsiniz. 


Akdeniz de ve White Pearl Hotel'de güneş bir başka 


doğar... 


Bir butik otelin sahip olabileceği tüm konforu bulabileceğiniz White Pearl Hotel'de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız... 
Rezervasyonlarınız için bize ulaşın: 


infodwhi 


tepearlhotel.com 


*90 392 815 0430 
www.whitepearlhotel.com 
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Tne White Pearl Hotel 


ENJOY YOUR STAY 


The White Pearl Hotel sits on the beautiful Venetian Harbour of Kyrenia. From it's balconies and stunning rooftop terrace, you Will enjoy some of the finest in the whole of the mediterranean. From sunrise to sunset, you will be absorbed by the wonderful panorama, featuring the crystal blue sea, the yachts and the fishing boats twinkling in the marina and the five finger mountain range behind. 


The White Pearl Hotel is a small, family-run hotel where guests are always treated as honoured visitors by the English speaking staff. The roof top bar offers drinks and snacks throught the day and the chance to enjoy the bustle of the harbour below. 


Reservations 

Reservations can be made by phone, 

fax or e- mail. Just get in touch with our English speaking staff at the reception desk and they will be more than happy to make your bookings and answer all your guestions about your stay with us and other topics of concem. 


Hotel Rooms 

There are ten rooms in all. Each room has a name of a famous historical place in Cyprus. Eight of the rooms have a balcony with a view of the sea or harbour. Three of the rooms have a large bed and the remaining rooms have twin beds. 


All rooms are en suite with toilet and shower, air conditioner, hair dryer, private telephone, TV, free wireless internet servis, mini bar,shampoo, soap, bathroom slippers, hair bonnet, cotton buds, needle and thread. 


Hotel Contact 

You can mail us at - infocowhitepearlhotel.com 

You can phone us night or day at - 
*90 392 815 0430 

You can send fax to: *90 392 816 010 
www.whitepearlhotel.com 


15-18 MART 2018 


ZİYARET SAATLERİ 
10:00 - 20:00 


DESTEKLEYENLER ORGANİZASYON 


Ea MT p ti ia i 
0) Ats arlam ART NENY$ artprice , Xİ. ARTTVAT Reveal art” 


BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. 


BELLAMERİT 


Italian Restaurant Turkish Kebab 


Fish Restaurant Chinese Restaurant 


Kral Mezarları, Antik Kent, Kıbrıs'ın en uzun sahili ve el değmemiş ormanını bir arada hissedebileceğiniz safari turları sizi bekliyor. 


Altın kumsalımız, Yerli Balık, SAFARİ Turu, FAYTON ve AT Biniciliği.. 
Golden Sandy Beaches, Locally Caught Fresh Fish, Beachside and 


Safari tours that you can feel which includes Trail Horse Riding, Jeep Safari Tours, Horse Carriage and Coach Tours Royal Toms, Antigue City, the longest beach in Cyprus and untouched forests are a Waiting for you... 


om - 


ğ |  âkdenizcaretta&hotmail.com ! 
“- facebook: akdenizcarettabeach 


AKDENİZ KÖYÜ - GİRNE 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Dünyanın klima devi artık Kıbrıs'ta... 
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DERGİ GRUBU 
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Bize Ulaşın: zoommagazin©gmail.com 


(Sahibi) Genel Yayın Yönetmeni Birol Bebek 

(Sahibi) Yayın Koordinatörü Gülsüm Gözenler 


Reklam Pazarlama 
Profil Reklam 


KATKI KOYANLAR 

Reha Arar / Mesut Günsev / Selcan Biryılmaz Aygen Ersalıcı / Ali Özçil / Mustafa Şah 

İhsan Erol Özçil / Hasan Karlıtaş Grafik-Tasarım 

Profil Reklam 


Yayın Kurulu 
Mesut Günsev 
Ersin Gözenler 
Nurhan Günsev 


Reklam Rezervasyon 
(0533) 825 70 00 
(0533) 868 95 81 


m m En 
Yayın Türü 
Aylık Süreli Turizm-Haber-Magazin Sanat ve Aktüalite Dergisi Baskı; Okman a 

ZOOM YAYIN GRUBU, Profil Reklam ve Danışmanlık 


Limited Şirketi'ne aittir. o i Cemal Hamit Sok. Aldora 3 Sitesi 29/4 Hamitköy, Lefkoşa 18 ıbrıs'ın Bilinmeyen Şelaleleri - Hasan Karlıtaş 
22 Vespaile GİRNE - BAR - Elif Songur 


ayıp Krallık Melabron - Rauf Ersenal 


Yaşamın Oyküsüdür AŞK... - Mesut Günsev Pürüzsüz Bir Cilt İçin -mlak Yatırımcısı Rotayı Kılorıs'a Çevirdi 


Zoom Ajanda 


SBASREB 


ZOOM DERGİ GRUBU 


Tüm yayınlarında e i çevre örgütlerine, çevre bilinciyle 64 Hamilelikte çatlaklar Anneden miras destek vermektedir. 


anatlı Şovalyeler - Mustafa Gürsel 


68 Pahner Yoga - Ayşe Öztoprak 


70 Beyniniz Nasıl Çalışır? Efsaneler ve Gerçekler 
72 Vespaile; KIBRIS - ATİNA - Elif Songur 

Ş 86 Havada ASK Kokusu Var.- Banu Özcan 

| yl N 88 Kışın Sıcak Suyla Yıkanmayın Çünkü... 


y — ön 94 Çıraklı ve Unipass Çalışanları Moral Depoladı 


pal Er 


ŞUBAT | 2018 


Zerafelinize Sal Bir Dodunus C 


C 


& 
KARNA! 


Anl Nenlarnann 


Lefkoşa Gazimağusa 


NUH'UN 


ankara o Cargill sirin vi POLEN 


MAKARNASI e 


ate di 2) 


EW XI 


sig 


Sektörde 25. Yılımız “Lezzet yelpazesi” 


En Lezzetli Markalar 


UNIPASS 


organize sanayi bölgesi 2.cad. no: 48 lefkoşa 


0392 225 3029 1.0392 225 2210 
infoGunipassltd.com 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Hayeller ve 
Gerçekler... 


2018 yılı olanca hızı ile geldi. 

Hatta bir ayını bitirdik bile. 

Sevginin ayındayız Şubat'tayız artık. 

İnanan, inanmayan demiyorum!.. Artık her ne şekilde olursa olsun hayata pozitif katkısı olan herşeyi seviyorum. Kim, nerede ne zaman, ne amaçla başlatmışsa başlatsın, varlığının herkesi mutlu ettiği sevgililer günü herkese kutlu olsun. Sadece bugün değil, her gün (olabildiğince tabii) bu anın değerini bilenlere gelsin mesajım. 


2017 yılının son günleriydi; artık geri sayıma geçtiğimiz zamanlar 
küçük bir fırsat çıktı karşımıza. Gelecek için projeler yapmaya, yeni bir yatırımın hayalini kurmaya başlamıştık. 

Şubat itibarıyla bu hayal gerçeğe dönüştü. 

Ülkemizde turizm denince ilk akla gelen yerde Girne; 

Girne denince ilk akla gelen yerde eski yat liman, 

eski yat limanı denince ilk başta yer alan White Pearl Hotel (Beyaz İnci) şirketimiz yatırımları arasına katıldı. 

Marinaya bakan tek butik otel olma özelliğine sahip White Pearl, manzarası ile 'eşsiz' bir konuma sahip. Küçük, sevimli, sıcak ve samimi bir ortam. Odalarının önemli bir bölümünden görülen manzara, çatı katındaki Cafe - restoran - Bar'ı ile 'eşsiz' tanımı ile bütünleşiyor. 

Artık dergiler yanında, yeni yatırımımız içinde fark yaratacak, fark katacak yenilikler planlıyoruz. Kıbrıslı'nın hep hayranlıkla bahsetse de, gitme konusunda tedbirli davrandığı bu yer, özellikle ülkemize gelen yabancıların mutlaka uğradığı bir nokta. İnternette yaptığınız aramalarda karşınıza ilk çıkan, turimde ilk akla gelen yer. Amacımız, bu özel yeri, adına, şanına layık bir yer olduğunu göstermek. 
Reklamlar, hayata geçireceğimiz projeler, sezon başlamadan bitirmeyi planladığımız yenilikler eminiz herkesin hoşuna gidecek. 
Kısaca; artık Girne'de Limana gitmeniz için bir nedeniniz olacak. 


Bunun yanında hem ZOOM hem de GURME için de yeni bir çalışmamız olacak. Ülkemizde büyük dergi yokken, ZOOM'u büyük boy yaparak farkımızı ortaya koymuştuk. Bu pahalı bir tercihti. Maalesef, yeni dergi çıkaranlar bu yüzden pek tutunamadı. Kaç dergi açıldı kapandı artık seceresini tutmak mümkün değil. 


Bu kadar yeter, Mart ayından itibaren artık her iki dergimizi de, aynı 


ölçüye getiriyoruz. Hem estetik, hem de sürdürülebilirlik açısından BİROL BEBEK önemli bir adım. Zaten dünyaca ünlü bir çok dergi de, bizim gibi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni yaptı. birolbebek(ögmail.com 


Gelecek ay, daha zengin, daha renkli bir dergi görmek için bizi izlemeye devam edin. Matbaalar gelişti, artık tüm dergiler güzel baskılarla standartlarda yer alıyor. Örnek alınmak güzel, ama farkı; yayınların içeriklerinde arayın. 

Mutlulukla ve sevgiyle kalın.. 
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EMİTT Fuarı'ndaydık 


İzmir Fuarı'nın ardından EMİTT 


Turizm ve Seyah 


at Fuarı'nda da 


yer aldık. İstanbul'da gerçekleştirilen 22'nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 


Fuarı EMITT, kat 


lımcı ve Ziya- 


retçi sayısı ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın büyük organi- 


zasyonları arasın 


106 ülkenin kat 


da gösteriliyor. 


ıldığı fuarda Ku- 


zey Kıbrıs'ın, turi 


zm ve kültürel 


alanlarındaki projeleri tanıtıldı. 
Dünyanın en büyük 5 


£ 


yarı ara- 


S bin metrekarelik 


nda yer alan EMİTT bu yıl 60 


10 salonda 85 


ülkeden 1065 katılımcıyı ağırladı. 


Fuar, katılımcılar tarafından 


hazırlanan çeşitli sahne gösterileri ve stant etkinliklerinin renkli 


görüntülere sahne oldu. 


Tüyap İstanbul Kongre ve Fuar 


Merkezi'nde yer alan 
Kuzey Kıbrıs ta bakan 


fuarda, 


ık olarak 


temsil edildi. Fuarda, turizm örgütleri, sektörün temsilcileri 


yer aldı. ZOOM ve GU ilerimiz ile bizde Em 


RME der- 


ittdeydik. 


Beach Direktörü de o muhtarı Tarık Bozalan 


dikkat çektik. 


g 
Aynı zamanda Akdeni 


Z Caretta an köy 


tarafın- 


dan temsil edildiğimiz fuarda, içeriklerimiz ile ülke turizmine 


ZOOM DERGİSİ YAZAR KADROSU 


GİZEM TELCİ GÜNSEV 


ELİF SONGUR 


WWW.CYPTUSZOOM.COM 1 3 


Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 12'inci kez düzenenen ve kadınların hayata bakış açılarını fotoğraflarıyla yansıttıkları “Kadın Gözüyle Hayattan areler Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçıların katılabildiği yarışmanın başvuruları, 14 Mart 
2018 tarihine kadar devam edecek. Türkiye'nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan adın Gözüyle Hayattan Kareler 
2018 için başvurular başladı. İlk 
düzenlendiği 2007 yılından bugüne kadar 15 bini aşkın kadının 53 
binden fazla fotoğraf ile katıldığı yarışmaya başvurular Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Fede- 


Bu yılki seçici kurulda Akademisyen ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. 
Güler Ertan, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof. Nihal Kafalı, Fotoğafçı ve Yazar Çerkes Karadağ ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim üşaviri Nihan Güney yer alıyor. 


İLe İla MU 


Sonuçları 4 Nisan 2018 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik'in internet sitesi www.anadoluhayat. 
com.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi 5.000 
TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü 2.000 TL ödül alırken 3 esere 

de 7/50 TL değerinde mansiyon ödülü verilecek. 


Ödüller 

Birinci 5.000 TL 

İkinci 3.000 TL 

Üçüncü 2.000 TL 
Mansiyon 750 TL (3 adet) Sergileme 250 TL 
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Başvurular aşağıdaki adres üzerinden 


Ji meç 


yapılabiliyor: 


i Detaylı bilgi için: www anadoluhuyat comtr 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rasyonu (TFSF) danışmanlığında http //www.tfsfonayliyarismalarorg/ E İletişim ve eskinlik bilgileri içime leisimdanadalıhayat omar O TTYMM “Hayata Dair” temasıyla 18 yaş ve yarisma detay.aspPs-334 TESr © ü üzeri tüm amatör ve profesyonel htto//www.anadoluhayat.com.tr/hakki- m dd kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet O mizda/kadin-gozuyle-hayattan-kareler AN EMEKLİLİK 


fotoğrafla yarışmaya katılabili 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SILMIA PEREZ CRUZ 
DÜNYA TURNESİ KAPSAMINDA 
20 ŞUBATTA İSTANBUL'DA 


İŞ SANATTA! 


2012'de yayımladığı altın plak ödüllü "November 11" albümü ile Uluslararası Terenci Moix Ödülünü kazanan, 'Granada' ve 'Vestida de nit albümleriyle başarısını perçinleyerek en iyi şarkı dalında Goya Ödülü'nün de sahibi olan Silvia P&rez Cruz, 2001-2011 yılları arasında Las Migas, Immigrasons, Flame, Imagination, Coetus gibi flamenko, caz, pop, geleneksel Katalan müziği, İber halk müziği ve Güney Amerika folkloru tarzında 10'dan fazla farklı stildeki grupta yer aldı. 


Arjantin, Şili, Uruguay, Portekiz, Fransa ve tüm İspanya'da performans sergileyen Silvia Perez Cruz repertuvarında- ki klasik ve yeni şarkılarını seslendirdiği, düzenlemeleri Javier Galiana de la Rosa, Joan Antoni Pich, Carlos Monfort ile birlikte yaptığı son albümü 'Vestida de nit ile 20 Şubat'ta İstanbul'da İş Sanat'ta hayranları ile buluşacak. 


w 


2018 yılının ilk kampanyası 


SILENİI HILL HOMES 


Girne - Lapta , North Cyprus 


Projemiz, Girne'nin batısında gelişime ve yatırıma açık, değer katacak Lapta Kasabasının kalbinde anayola ve Lapta Oteller Bölgesine araba ile 1 dakika, denize 7 dakika yürüyüş mesafesinde, Girne merkeze araba ile 10 dakika, havalimanına 45 dakika uzaklıktadır. 
Ortak Havuz, çocuk oyun alanı ve kapalı otoparkın ön plana çıktığı projemizin etrafı duvar ile çevrili, giriş ise otomatik kapılar ile kontrollü olacaktır. 


241 LI 
dairelerimiz dairelerimiz D4.50055 Oo 66.500s5 
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BAŞMAN REAL ESTATE CO.LTD Yağmur Sok. No: 27 Gönyeli / LEFKOŞA www.basmanrealestate.com 


Tek şarjla iki gün pil ömrü 


zun pil ömrü ile özdeşleşen Nokia telefonlar, bu iddiasını tamamen yeni bir boyuta taşıyan akıllı telefonunu duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü ile diğer akıllı telefonların tekrar şarja ihtiyaç duymaya başlamasın- dan çok sonra bile çalışmaya devam etmek için tasarlandı. 


Bu etkileyici iki günlük pil ömrü, performanstan ödün verilmeden kullanım imkânı tanıyor. Oualcomm" Snapdragon" mobil platform, 5 
inç yüksek kaliteli ekran, saf, güvenli ve güncel AndroidTM deneyimi ile Nokia 2, tüm gün boyunca güven veren teknolojiyi sunuyor. 


okia 2, Nokia'nın tüm kalite, basitlik ve güvenilirlik mirasının alametifarikalarını kullanarak tasarımda rakipsiz bir dayanıklılık sunuyor. 
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Daha fazlasını yapma özgürlüğü 

Yüksek kapasiteli 4100 mAh pil ile sağlanan pil ömrünün yanı sıra 5-inç LTPS LCD HD ekran da parlak ve keskin bir görüntüleme deneyimi sunarken daha az güç tüketiyor. 
Nokia 2, pil bitecek diye endişe etmeden HD videolardan ve keskin, net fotoğraflardan favori şarkılara, sosyal medya ve web gezintilerine kadar uzanan kesintisiz bir eğlence özgürlüğü veriyor. 


Akıllı sahne tespiti ve otomatik odaklanma sunan 8MP arka kamera ile Nokia 2, her seferinde harika kareler çekmeyi sağlıyor. 5MP ön amerayı kullanarak da anı her açıdan yakalamak mümün. Özel bellek kartı yuvası ve Google Photos'a sınırsız fotoğraf/video yükleme olanağı ile her zaman anılar için ihtiyaç duyulan ekstra kapasite kullanıcılara sunuluyor. 


021010) 


uuAs0AYGTOBER 5 


Samsung 


“The Walr 


“Kıbrıs | aydaraklı Agua 


Jliğı gi 0 se 
Kids Club La femme Lounge Bar 


(& 650 4500 Gwww.acapulco.com.tr © infoGacapulco com.tr (0 ©) (8) acapulcoresort 
(O) Catalköy-Girne, North Cyprus Mersin 10 TURKEY (5) 0392 824 4455 
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areketli suyun büyük bir coşku ile yüksekten düştüğü akıntıyı, şelale olarak tabir edebiliriz. 
Doğal akışla oluşan bu coşkunun yaratmış olduğu, görsel zenginlik ve farklılık her zaman için insanların ilgi odağı olmuştur. 
Doğa'nın bu etkileyici şöleni adeta seyrine doyum olmayan, ritmik bir dansı andırıyor... 


Kuzey Kıbrıs'ta Şelale 

olduğunu biliyor musunuz? 

Sanırım birçoğunuzun cevabı hayır olacaktır. Aslında, ufak çaplı olsa da, Kuzey Kıbrıs'ta şelalelerimiz, ya da bir başka deyişle şeleleciklerimiz var. 
Benim yaptığım araştırma- ya göre; Girne Bölgesi'ndeki Malatya-Ilgaz-İncesu Şelalesi, Kayalar Köyü'ndeki şelale, Tatlısu (Akatou) Köyü'ndeki şelale, Serhatköy (Filya) Köyü yakınlarındaki şelale ve İstanbul Marmara Üniveristesinde, Siyasi Coğrafya sahasında doktora tahsili yapan, doğasever Mustafa Özilmen'in Karşıyaka köyü Ahlat Vadisi Yürüyüş Parkuru yakınında yeniden keşfettiği ve ismine “Yedi Gözlü Şelal' dediği doğal mucize dikkat çekiyor. 


Yağış durumuna göre yılda sadece birkaç ay faal olan, ya da bazıları ne yazık ki hiç faal 


olmayan bu şelaleler, tabiat ana- nın bize sunduğu en önde gelen güzellikler arasında geliyor. 


GÜNEY KIBRIS'IN 

ŞELALELERİ 

Güney Kıbrıs'ta bilinen en önemli şelale ise, Trodos Dağı yakınlarında yer alan Platres köyündeki, Milomeri ve Kaledonya Şeleleleri'dir. Özellikle Kaledonya Şelalesi'ne ulaşmak için yürünen doğa parkuru, doğaseverlere seyrine doyum olmaz manzaralar sunar. Yaklaşık 10 metreden dökülen suyun akışının yarattığı coşku insan ruhuna tazelik sunar... Yine Trodos yakınlarındaki Fioni Köyü'nde yer alan, 'Chantara Şelalesi” bir diğer önemli doğal oluşumdur. 


DÜNYADAKİ ve 

TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ 

ŞELALELER 

Dünya'da özellikle turizmde söz sahibi ülkelerde, doğal şelaleler, apayrı bir çekim merkezi arak kabul edilir. Her yıl, milyonlarca turistin akınına uğrayan dünyanın en büyük üç şelalesi şunlardır, Venezüella'daki 'Ang 
V n 


(e) 


el, Güney Afrika'daki “Tugela' e yine Venezüella'daki 'Cogue- an”. Lakin, dünyanın bilinen en önemli şelalesi; Kuzey Amerika ile Kanada sınırındaki Niagara'dır. Yılda ortalama 20 milyon turistin ziyaret ettiği, dünyanın 


Rum tarafı platres köyü 


hallerini 


rı küçükte olsa Kuzey Kıbrıs'ta da 


bunlar nerede bilen var mı? İşte Kuzey ın bilinmeyen şelaleri ve dünyanın gözdeleri... 
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sergileyen şelale 


Kıbrıs 


İncesu Şelalesi - Lapta | en ünlü şelalesi, bu ünün hakkını e özi veren görkemli bir akışa sahiptir. otoğraf: Mustafa Özilmen Çin'deki Huangguoshu Şelalesi'nin 4 : zir. v4 A de, en önemli şelalerden biri oldu- y “4 a GM ğun vurgulamak gerek. e 


Türkiye'de en fazla bilinen şelaleler ise, Antalya Bölgesi'ndeki, Düden, Kurşunlu ve Manavgat Şelaleleri'dir. Konya “Yerköprü Şelalesi”, Erzurum 'Tortum Şelalesi, Ayder 'Gelintülü Şelalesi', Düzce “Saklıkent Şelalesi', Bursa 'Muradiye Şelalesi” ve en yüksekten dökülen Ordu ilindeki 'Aybast Şelalesi” muhteşem doğal oluşumlar olarak doğanın yansımasını sunuyor... 
Türkiye'nin diğer farklı coğrafi bölgelerde, haklı bir üne sahip başka şeleleler de bulunuyor. 


TURİZME KAZANDIRILMALI 

Kuzey Kıbrıs'taki şelalelerin yada yüksekten akan suların, tümü küçük ölçekte olsa da etkileyici olup, ziyarete değerdir. Temennim, Kuzey Kıbrıs'taki doğal şelalelerin, paha biçilmez bir değer olarak değerlendirilmesi ve gerekli çevre düzenlemelerinin yapılarak doğa 


turizmine kazandırılmasıdır. Kurşunlu Şelalesi - Antalya 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Gelintülü Şelalesi - Ayder 


Chantara Şelalesi - Trodos 


Klasik tanımının dışına çıkan turizm, yürüyüş yolları ve köy turları gibi faaliyetlerle çeşitlenerek boyut ve anlam değiştirmiştir. Turizmin geleceği olarak kabul edilen özel ilgi turizmi açısından ülkemiz, son derece büyük bir potansiyel taşıyor. Bizi biz yapan kültürel değerler yanında, doğal miraslar da farklı bakan gözler ve yürekler tarafından keşfedil!- 


Trodos Dağı yakınlarında yer alan Platres köyündeki, meyi bekliyor. 
Milomeri ve Kaledonya Şelaleleri 


ugün Kıbrı maya kara min 1. Gün 
Adadakit kulüpler 


GİRNE - BA 


s'ı turla- 

r verdiğiündeyim. 
üm Vespa 


ne önceden 


mesaj yazdım hepsine gele- 


ceğim günü ve ortalam saatimi söyledim. Heps 


a Varış i bana 


olumlu dönüş yaptılar. 


Bu arada 


kurumsal kulüplerin hepsi Güney Kıbrıs'da bu sebepten dolayı görüşeceğim herkes Güney Kıbrıslı. 


Saat 09:30'da Girne'den yola çıktım hava yaklaşık 34 dere- 


ceydi belli ki gün sıcak 


olacak 


dedim ve öyle oldu. Girne'den yola çıktıktan sonra süpermar- 


kette durup görüşeceğ 


im her 


vespa kulübü için bir paket 


lokum aldım ki tatlı yiyi konuşalım diye. 


p tatlı 


Elim boş gitmek 


istemedim. Ayrıca hazırladığım sticker ve Bannerleri de koltuğumun altına güzelcene koydum, lokumlarıda koltuğumun altına koydum. Ve gerçekten sıcaktan başlarına birşey gelmedi helal olsun iyi paketlenmişler. Yerli üretim Çıraklı firmasından. 


Sabah yola çıktım rotam ise Girned'en sahil yolunu takip edip Çamlıbel köyü, Doğancı, Lefke, Yeşilırmak, Pyrgos, Mansoura, Kokkina, Polis, Koili ve aşşağıya doğru Kato Baf'a inip Paphos Retro Scooter Club ile buluşmaktı. 


Yeşilırmak kapısından Güney Kıbrıs'a geçtikten sonra Pyrgos köyüne vardım. Pyrgos'un anlamı Altın demek ve bögledeki en büyük köy aynı zamanda Tilliria Yarım Adası'nda bulunuyor. 
https;//www.cyprusisland.net/ attractions/tilliria-peninsula 


Kokkina'yı geçerken asgari bölge olduğunu görüyorsunuz zaten. Buraya giremezsiniz burası 1974'de bombalanmış bir yer ve aynı zamanda Erenköy'de bulunan Türk askerlerinin olduğu bölgenin karşısında. Buranın manzarasını gören yerlerde fotoğraf çekmek yasak aman tabelalara dikkat edelim derim. 


Neyse gelelim Pyrgos'a burada öğlen yemeği molası vermeye karar verdim. Tek olduğum için taverna veya büyük bir restoranda gitmeyi tercih etmedim. 
Geneli restoranlarla dolu. Ünlü çınar ağacının oradaki dört yol ağzında sağ köşede döküntü bir market vardı; aynı zamanda da köfte, et döner falan yapıyordu. 
Burayı bulmama köy halkı yardımcı oldu bu dörtyol ağzında sokakta gördüğüm dört kişilik 


orta yaşta insanlara İngilizce bilen var mı diye sordum. Aralarından bir tanesi ben biliyorum dedi ve derdimi anlattım heryer taverna nerede yemek yiyebilirim diye sordum bana hemen dibimizde ki tabelası bile olmayan yeri gösterdi bir döner ekmeğe 
2 euro dedi, ama bana ödetme- 
d 
S 


iler, birer de bira ısmarladılar. 
andalyesi bile yok önünde, yani cafe demezsin aslında, ama üzel ve temizdi. Oranın halkı brıslı türk görmeye hiç ama hiç ışık değiller zaten ağır Yunancı duklarını söyleniyor. Hiçbir üşmanlık görmedim. Şahsen ittim ve yaşadım hatta yemek erken beni yanlız bile bırakmalar. İnsanlara gülümserseniz nlarda size gülümser unutayın. Sorular sordular buraya 


©Oo9xX0 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nasıl geldim nasıl karar verdim. 
Korkmadım mı diye? 


ATPOTIKO 


KATO TIYPTOY 


E 


KIBRIS KÜÇÜK OLABİLİR ANCAK; GEZENLERİN 
SAYISI AZDIR. O YÜZDEN GEZENLERİN NOTLARI HER ZAMAN ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR. EĞER GEZİNİN ŞEKLİ DE FARKLI İSE KAYDA ALINMASI ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP OLACAKTIR. ELİF SONGUR, VESPA'SI İLE 
ADANIN SADECE KUZEYİ 
DEĞİL, GÜNEYİNİ DE GEZDİ, GÖRÜNTÜLEDİ, YAZDI. 

BU AYDAN İTİBAREN 

ZOOM İÇİNDE YER 

ALACAK GEZİ NOTLARI 

İLE ADANIN DETAYLARINI GÖRECEKSİNİZ. 


& ram KENTPO R 
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Sanırım bizi korkak biliyorlar nedenini anlamış değilim. Neden korkayım ki ? Ayrıca Güney Kıbrıs Kesimine geçtiğimde gördüğüm ilk insanlardı. 


Pyrgosta yemek molası verdikten sonra sağımda kalan Erenköy de ki bizim askerleri gördüm, 4-5 km yakınında Yunan askeri birbirlerine bakıyorlar karşılıklı. 
Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs bayrağı var; bir de Birleşmiş Asker var. Orada zaten daha sonrasında da Kokkina'yı görü- 


yorsunuz. Diğer adı ise Erenköy. 


YEMEK BİTTİ, 
YOLA 
DEVAM... 


Yoluma devam ettim Alevga Köyü görsel olarak dikkatimi çekti, burada yaşam yok. Heryer göçmüş bombalanmış şekilde duruyor. Burada mola vermeniz- de yasak ayrıca. Taştan yarıda kalmış evler taşların üzerinde ki kara lekeler ve kurşun izleri var. Burası fena bir yara almış. 
Alevga'dan sonra yaşam tekrar başlıyor. Polis (Poli) köyünde durdum bu arada Argaka Bölgesi'nden geçtim sahilinde bulunan FLY Bar var, durmadım ama tatlı bir yere benziyor. Argaka Tepesinde kalesi olan bir bölge küçük bir belde. Yazlık evler var, orada gece kalsanız yapacak pek birşey yok ama civarında ki bölgelerde gezinebilirsiniz kalması ucuz bir yer. Herneyse Polis'de kahve molası verdim orada kamp alanını buldum kamp alanında bir kafe var orada bir Frappe içtim hem aynı zamanda da soluklanmış oldum. Kamp alanında kamp 
yapmak isterseniz geceliğine 2 
Euro ödüyorsunuz isterseniz size ektrikde veriyor (ekstra ücret) çadırınız yoksa çadırda veriyorlar. Yani tam bir sahil kenarı kamp yapabileceğiniz bir yer. 
Tuvaletleri banyosu falan temiz gidenlerin geneli İngiliz cafede çalışanlarda yerli halk değil. 
Zaten yabancı ülkelerden gelip yaz mevsiminde çalışan insanlar. Tavsiye ederim orada kamp yapmanızı. 


D 
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Poli de verdiğim 30 dakikalık moladan sonra Latsiye uğrama- dan Koili yönüne döndüm. B7 yolunu takip ettim Koili de Adonis Bath'i görmek için Adonis'e doğru saptım 2 adet yol var biri iyi biri kötü iyi olanı takip edin diyeceğim ama oda çok kötüydü. Size yol ile ilgili resim çektim. 
Good road For cars diyor ama yüksek bir arabanız yoksa gitmeyin. Adonis'e giriş ücretliymiş zaten ortalama 5 euro kişi başı yolda özel yol olduğu için devlet yolu yapmıyor. 


Takip ettiğim Koili yolu çok güzeldi denize karşı evlerin arasından yeşilliğin arasından aşağıya doğru iniyorsunuz. Koili - Baf yönünde Tsada, Mesogiyi takip ettim. Adonis yoluna girdiğimden dolayı çok vakit kaybettim saat 18:30'da Baf kulübü ile buluşmam vardı ben 18:10'da vardım. 
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BAF'A VARIŞ 
KONAKLAMA 


veB 
KUL 
BUL 


Otel değilde ev tercih fta kalma yer yüksek ben Pafias Afroditis 


Ba 


Ho 
40 
iki ka ço di. Bar yakının duyma vardı b masas 
Salonu klimas çamaş rılı biry 


use” 
Eur 
İş 


ederim. 


için ayırm dığım yer gerçe temizdi tam 


AF VESPA 
ÜBÜ İLE 
UŞMA 


e eri çok 


da kaldım gecel o ödedim 


iği 


ışım. B ten 


U 


m ar sokağının daydı ama hiç ses dım gece, ahçesinde b sandalyesi 

nda ve yata vardı. Mutfağında r makinesi vs. Baş er şiddetle tavsiye 


ahçe 


Paphos Retro Scooter Club 


. Yanlışlıkla 


bi erkezdeyhemen 


ne 


r ev 


Bahçesi 


falan vardı. 
odasında 


a- 


tim. 


Burası Baf'ın kalesi. Denizin içinde kalmış ulaşım için ek olarak köprü yapmışlar aynı zamanda bütün yaz kalenin içinde müzik geceleri yapılıyor. 


Paphos Retro Scooter Club beni karşılayan iki tekerler 


restoranta oturduk tüm yemek- 


başkanı beni kaldığım yerden leri çok güzel ben fırın kebabı almaya geldi 20 dakika içinde yedim gayet başarılıydı.bu saçlarımı fönledim, duş aldım restorant haftanın 7 günü doluüzerimi değiştirdim. Daha sonra yormuş aynı zamanda geleneksel beraber yol almaya başladık dans gösterileri yapan 4 kişilik yol üzeri Starbucks'dan iki kişiyi bir ekip var ama öyle profesyo- daha aldık onlarıda aldıktan nel bir sahneleri yok köşede bir sonra kulübün diğer üyeleriyle yerde yapıyorlar istersen onlara buluşmak için bafta yeni kurulan katılabilirsin. Çifte telli, sirtaki 

bir bölgede anlaşmalı oldukları ve bunu gibi benzeri danslar Yeroskipoy cafede bira içtik daha izledim. Mekanın fiyatları normal sonrasında akşam yemeğine 10 Euro'dan başlıyor içecekler ise gitmeye karar verdik akşam bira 2.5 euro Oturduğumuz Restorant'dan bir kare 


yemeği için pambis diner diye bir 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Scooter Club 


Tam olarak iki teker 


Paphos Retro 


dünyası ve adanın 


en batısı 


Kulübün yarısı ingilizlerden oluşuyor kato bafta yaşayan bir çok ingiliz var kulüp dışarıdan gelen insanlara çok açık 


bir kulüp duyurularınıda 


bannerlerimizi hediye et ben gueenbee olarak on 


çirmekten çok mutlu old 


ingi- 


izce yapıyor zaten. Yaklaşık 
10 kişi falan karşıladılar beni 
ocaman bir banner geti mişler. Birbirimize Sticker ve 


(- 


tik larla 


tanışmaktan ve zaman ge- 


um 


beklemediğim bir sıcakl arkadaşlık vardı. 


Onlara ulaşmak isterse 


k ve 


NİZ 


Facebook.com/paphosret- 


roscooterclub 


PrUSzOOol 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yia İrini Kral 
Mezarlar diye tabir edilen alan- dan ayrılırken maalesef programın yoğun olmasından dolayı birkaç önemli yeri atlamak zorunda kaldık. Daha önce bu yerleri ziyaret ettiğim için yazıma bunları da dâhil etmeyi uygun gördüm. Aksi takdirde eksik bırakılması halinde bu eşsiz yeritam olarak anlayamayız. 


Doğal kayalık bir zemin 

üzerine oyulmak suretiyle yapılmış iki adettank ve 

havuzları bölge üretim ve ticareti üzerine bizlere ufak da olsa bir ipucu vermektedir. Bunlardan bir tanesinin h i 


aznesi yuvarlak, diğeri ise kare şeklindedir. Bu iki avuzun farklı işlevleri oluğunu anlıyoruz. Bir tanesi Şarap yapımında, diğeri ise zeytinyağı yapımında kullanılan değirmenlerdi.(R.E) 


ii 
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KAYIP KRALLIK 


MELABRON (4) 


Tunç Devrinde sert kayaların el aletleriyle kazılması oldukça zahmetli bir işti. Ancak demirin keşfiyle ki; bu çağa da adını vermektedir, sert kayaların kesilmesi yine zor olsa da daha kolaydı geçmiş çağlara göre. Bu bölgede, Tunç Çağında demiri işlemesini bilen ve kullanan çok farklı bir medeniyet olduğunu, bu insanların diğer yerleşim yerlerinden uzakta olan bu yeri seçmeleri tesadüf olamaz.. 


Kıbrıs'ın diğer yerleşim yerlerinden oldukça farklı olduğu izlenimi veren bu bölgede başka bir ülkeden göç edip yerleşen ve her alanda çağdaşlarından çok daha ileride olan bir ırkın varlığından söz etmemiz abartılı görülebilir. 
Ancak, ileriki yıllarda burada yapılacak bilimsel kazılarda bu değerlendirmemin doğrulanma olasılığının oldukça yüksek olduğuna inanıyorum. Fenikelilerin, Kartaca dışında Akdeniz dünyasında bir krallık ya da imparatorluk 


kurmadığı yönünde bilimsel kaynaklarda ileri sürülse de binlerce yıl Akdeniz dünyasına hükmeden bu uygarlığın sadece ticaret kolonileri olarak varlıklarını sürdürmesi tartışmalı bir konudur diye düşünüyorum. Sadece ticarette en ileri olmaları ve zenginlikleri ile krallıklarda nüfuzlu insanlar olmaları yeterli değildir kanaatindeyim. Mutlaka askeri bir güç olarak da tarih sahnesinde- ki yerlerini almışlardır. Bu düşünceden hareketle Ayia ini'de yani eski Krallık adıyla elabron Akdeniz ticaretinde önemli bir yere sahip yerleşim yeriydi. Zaten önemli bir ticaret merkezi olduğu bilimsel açıklamalarda da yer almaktadır. Böylesi önemli bir yerin korunması için de hatırı sayılır bir ordunun olmas kaçınılmazdır. 


— 


Gelelim konumuz olan inyağı ve şarap işliklerine. 
Özellikle Roma döneminde havuzlara dökülen üzümler 


insan gücüyle yani ayaklarla ezilerek suyunun çıkarılması sağlanırdı. Ana havuzdan süzme havuzuna açılan delikten bu sıvı aktarılarak depolanırdı. Süzme deliğinin ağzı hurma yapraklarıyla kapatılır ve böylece tortuların süzme havuzuna düşmesi engellenirdi. Zeytin yağı ise presleme yöntemiyle yapılırdı. Kuyunun başında sağlı sollu iki delik bulunmaktadır. Bu deliklerin genişliği bir ağaç direğinin sığacağı kadardır. İki direk arasına 

öne doğru uzanan bir başka direk yerleştirilirdi. Direğin havuza denk gelen kısmında düz ve ağır bir kaya parçası bağlanırken, insanların bu ağır kaya parçasını daha kolay çekmelerine yarayacak ikinci bir ağırlık tutma yerine bağlanırdı. Böylece bu ağaç direğe insanların asılarak daha az bir kuvvetle pres kayasını havuza doğru indirip daha sonra bıraktıklarında geriye doğru gitmesiyle işlem tekrarlanırdı. 
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Bir başka yöntem ise presleme ğını hissettim. Bu havuzlar binhavuzunun genişliğinde silindir erce yıl önce buraya tesadüfen sütun şeklinde kesilen sert kaya yapılmadı. İşlenecek ham madde yine insan gücüyle öne ve geriye (o de burada vardı ki; insanlar bu yuvarlatılarak bu işlem gerçek- işlikleri yapma ihtiyacı duydular. 
eştirilirdi. Bir insan, kayaların olmadığı, tamamen toprak olan bir yere taş ocağı kurar mı? Antik çağda üzüm ve zeytinyağı çok değerli iki ticari üründü. Üzümden şarap, zeytinyağı ise hem beslenme hem de aydınlatma amacıyla kullanılırdı. O zamanlar aydınlatma kandillerinde kullanılan en kaliteli yakacak zeytinyağıydı ve oldukça pahalıydı. 


Bu havuzların biraz gerisinde aya tabanın oldukça düz bir rampa haline getirildiğini gözemlemiştim daha önceki ziyaretimde, İnsan gücüyle yapılmış bu düz rampa havuzlara işlenmek 

Üzere taşınacak üzüm ve zeytinin daha kolayca yukarıya çıkması içindi. Aynı şekilde işlenmiş ürünün inek arabalarına yükle- 


nerek, sarsılmadan ve kırılmadan ral Mezarı diye adlandırılan taşınmasını sağlamak Üzere yerin hemen yanı başında olan hazırlanmış bir rampa olduğu bu işliklerin buraya gömülen soydüşüncesindeyim. lu şarap ve zeytinyağı üreticisi 


tüccarlara ait olma olasılığı çok yüksektir diye düşünüyorum. 
Keşke bu mezarların kime ait olduğu ve ne işle meşgul oldukrına dair küçücük bir tablet rakılsaydı. Ama hiçbir yazıya rastlanmadı bu gizemli zengin mezarlarında. 


Bazı köylülere sorma gereği duymuştum köyde bağcılık yapılıyor mu diye. Böyle bir tarımsal üretimin olmadığını öğrendiğim zaman köye doğru baktım ve karşıki beyaz tepelerde bir zamanlar yani antik çağda çok geniş bir alanda bağcılık yapıldı- 


w 


(ox 
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Ama Arkeolog Tuncer H. 
Bağışkan tarafından yapılan kurtarma kazısında ele geçirilen hatırı sayılır madeni paralar- dan bu insanların yurt dışında birçok krallığa ihracat yaptıklarını anlayabiliriz. Bu mezarların, yaklaşık 800 yıl boyunca kullanılmış olması burada çok köklü bir ailenin nesilden nesile ticaretle uğraşan soylu tüccarlar (Bana göre Fenikeliler) olduğunu aklımıza getirmektedir. 


Burada her bir taşın, her bir kayanın ve kalıntının hikâyesi vardır geçmişe dair tıpkı bu güzel adanın her karış toprağında olduğu gibi. Binlerce yıl insanlar tarafından kullanılan bu yerleri birkaç kelime ile geçiştirmek ağırıma gidiyor doğrusu. Çünkü bu güne kadar fazla bir kayna yaratılmadı gelecek nesillerin geçmişi öğrenmelerine dair. 
Bu nedenle, elimizdeki kaynaklar ile kendi gözlemlerimi harmanlayarak adeta bir kurgu şeklinde okuyuculara aktarma- ya çalışıyorum. 


> 


Burada gözlemlediğim önemli bir ayrıntıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeytin ve Şarap işliklerinin bulunduğu yüksekçe kaya üzerinden denizden köye doğru baktığım Z 

n 


aman oldukça alçak bir zemi- in varlığını gördüm. Bu zemin tamamen kumlarla kaplıdır. 
inlerce yıl içerisinde yığılmış an bu kumlar, Arkaik tapıağın bulunduğu yere kadar 


B o n giden ve gemilerin geçebileceğ o 


i genişlikte bir kanalı kapatmış abilir miydi? 


ol 
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En son Helenistik 


döneme tarihlenen Kral mezarlarının orijinal kaya girişlerinin üzerinde en az 
2 metrelik kum birikmişti. 
Daha alçak olan yerlerde bu kum yığınlarının 4-6 metre yüksekliğe kadar ulaşması muhtemeldir. 
Bu nedenle, binlerce yıl boyunca adeta bir çöl halini alan bu topraklarda kanal limanlarının olması 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yüksek ihtimaldir. Çünkü Akdeniz köyünün batıya bakan konumu her zaman bu denizin kuzey kıyılarına nazaran daha şiddetli esintiye sahip olduğunu göstermiştir bizlere. Bu nedenle, gemilerin kıyıda olası bir limana sığınmaları oldukça tehlikeli ve zordur. Kıyıda belli noktalarda oluşturulan dalga kıranlar sayesinde 


gemiler kanallar vasıtasıyla içerilere kadar girer veya büyük gemiler açıkta bekleyerek yükler daha küçük kayıkların çektiği sallarla taşınırdı diye düşünüyorum. 


Sn. Bağışkan, İşveç Arkeoloji topluluğu tarafından Ayia İrini'de yapılan tapınak kazısında- ki bulgularını anlatırken, 


Arkaik dönemde 3 defa 


< O 


50200 <2 o 


üyük sel felaketi yaşanğından bahsetmektedir. 
uraya sadece denizin ğdığı kumullar değil, üyük derelerin sel ile rlikte taşıdığı alüvyonla a örtmüş olması mantıklı ir yaklaşımdır diye düşüüyorum. Bugün gördüümüz zemin binlerce yıl ncesine göre oldukça üksek bir zemindir. 
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AC 


Yaşamanın Öyküsüdür 


gelenek haline 


Ny e 


erginiz ZOOM yıllardır Şubat sayısında 'sevgililer günü'ne mutlak yer verir.. Zaten genelde 14 Şubat'ı kapsayan haftada sevgililer günü yazılarına, haberlerine yer vermek medyada neredeyse geldi. Hatta şubat ayı bile 'sevgi- 


liler ayı' haline gelecek nerdeyse. Niye olmasın zaten genelde yaşam grilikler içinde, insanlar sevgiden nasibini de yeterince alamıyor. Varsın "sevgi egemen olsun, ne zararı var? 

Tabii sevgililer günü mü? 


Sevgi günü m 
Sevgili yılda bi 


UÜ? 
kez mi hatırlanır? 


Bırakın canım bu kapitalizmin tüketimi arttır- 


su 


kalım tartışma 


varsa -sevgilin 


de, çikolata tad 


Aşk Güzel Şeydir'adlı o güzelromanını hatırla- 


maya yönelik bu 
Uzar gider bulis ünü diye bir günü yılda bir kez anmanın? Üstek taaa Aziz Vale hikayeye daya yana da aşk hep varsa, ve de var olacaksa bıra- 


dayatmalarını!. 
te. Pekine zararı var sevgililer 


ntine'den gelen bir de anlamlı nıyorsa, Adem'le, Havva 


dan bu 


arı, Kaptıralım kendimizi —tabii inrüzgarına.. Kırmızı düşler içinnda ve kokusunda 'Han Suyin'in 


dım nedense, Veromanın aynı isimli unutulmaz 


filminin, unutu 


maz şarkısı Lovels A Many 


Splendored Thing'ile çikolata renkli ölmez, kadife 


Yeni Düzen Gazetesi'n sevgili Cenk Mutluyaka 


ses Nat King'Cole'demü ı 


ihürlüyordu bu deyişi. 
n Genel Yayın Yönetmeni sevgililer günü için alın- 


ularla dolu bir köşe yapmıştı geçtiğimiz yıllarda... 
Hem de en sevdiğim şairlerin başında gelen sevgili Orhan Veli Kanık ile başlıyordu satırlar. Ama 

bir büyük aşkı da anmak için burada bir parantez 


açmak istiyorum (Lise sonda —yani 1966-67 


dönemi - Haydarpaşa Lisesi altın dönemini yaşıyordu. İlk defa yapılan üniversite sınavlarının bi- 


R 


ORAB KERE 


incisi bizden çıkmıştı..Liselerarası Tiyatro Festialinde Ahmet Kutsi Tecer rinci olmuştuk. - jüri başkanı abide isim Yıldı enter'di -Basketbolda şampiyonluk gelmişt n metre kır koşularında takımca şampiyonluk upasını müzeye götürüyorduk.. Şimdi düşüüyorum da, köklü bir devletlisesi, hocalarının a büyük gayreti ile nelere imza atıyordu. Ben e oyıl yapılan şiir okuma yarışmasında ikinci muştum. Orhan Veli Kanık'ın unutulmaz şiirlerinden Unutamıyorum 'ile, Yarışma sonrası not 

kağıtlarını görmüştüm bir ara, maalesef talebesi olma şansını yakalayamadığım Edebiyat hoca- 


n Köşebaşı oyunu ile 


VA 
3 


—. 


larımızdan Nahit Fıratlı hanım tam puan vermişti bana, Nereden bilecektim Nahit hocamızın büyük 


şairin, büyük aşkı olduğunul!. 


Selam olsun. 
Haydi şimdi o 


satırları okuyalım: 


'Birdenbire oldu'der Orhan Veli! 
Ve öyle olur genelde. 
Planı, hesabı, kitabı olmaz ki. 
Olsa da iyi olmaz bence. 
Belki bir yerlerinde titreşir düşünüzün, aklınıza düşer inceden. 
Yine de. 
Aşk birden bire oldu, Sevinç birdenbire..." 
kkk 
Bukowski der ki," 
Mutluluğu yakalamışsan sorgulama!...' 
Oysa eşeleriz. 
Ve kurcalarız mutlaka değil mi? 
DELİLİK BUL. 
kkk 
Çok keyiflidir ve dinlendirir insanı " şairler limanı'ndan aşka dair demir almak. 
Biri sorar biri yanıtlar, biri başlar öteki tamamlar, siz 'yelken açar'savrulursunuz maviye... 
Ve onlar bir başka bakarlar... 
'Bakarken kıyamamak mı yoksa baktıkça doyamamak mıdır aşk' diye sorar Özdemir Asaf... 
"Seninle göz göze geldiğimizde Aşk ta hatırlar aşk olduğunu Ve kendi kendisiyle göz göze gelir' der Fikret Demirağ... 
Ay aşktan yapılmıştır Seninle bakarken anladım' diyerek baktıkça doyamaz Neşe Yaşın... 
Herkes de aynı bakmıyor ki, mesela Fikret Kızılok, " 
Sana bakınca 
Kendimi soyut bir aynada Seyrediyor gibiyim” der ve ekler: "... Doyasıya öpmek istiyorum Nasıl ki karşılıklı iki ayna Çoğalıp gider...' 


kkk 


Şimdi Nazım girmezse araya, şiir de küser bize. d Onun bakışı bir başka. 
"..gün gelecek gülüm, 

Kardeş insanlar birbirine Senin gözlerinle bakacaklar gülüm, Senin gözlerinle bakacaklar.' 

kkk 
Cemal Süreya ile yapalım finali! 
Bu yolculuğun sonuna da başka ne gider. 
"..Kırmızı bir at oluyor soluğum Yüzümün yanmasından anlıyorum Yoksuluz gecelerimiz çok kısa Dörtnala sevişmek lazım.' 
kkk 
'Kurcalamayınız' derim diye bitirmiş yazısını sevgili Mutluyakalı. 

Vardır bir bildiği elbet. 
Selam olsun tüm aşklara ve aşıklara. 


SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN TEBESSÜMLER 


Sizce ASK 
Kac Harftir? 


AŞK... 

Kısacık üç harftir diyemez kimse. 
Bazen tek harfken bazense birkaç isimden bile oluşabilir. Çünkü AŞK, âşık olunana göre değişir. 


Öyle güzel gelir ki kulağa her söylenişte çünkü size özeldir her harfiyle. 


Kimsenin sorgulayamadığı en kutsal duyguların başında gelen AŞK'ı siz de kendi harflerinizle tanımlayabilirsiniz. 
Belki sevgiliniz, belki eşiniz, belki de çocuklarınızın ismidir. 

Önemli Olan Sizce AŞK Kaç Harftir ? 

Size Özel Haliyle AŞK' ınızı Armağan Edin. 


Kadınlar çınara yaslanıp yaşlanma ister, Adamlar bir papatyaya sarılıp uslanmak Adam kadına Çınar, 

Kadın adama papatya olduğu sürecce, 


Ne papatya incinir, 
Ne de Çınar devrilir. 
Delikanlı bir 'sevgililer günün- -Bana Bu hülyalı bakışlarınla Eğlenceli geçen bir sevgililer Cemal Süreyya de" sevgilisine: bakmaya devam edersen, seni günü gecesinden sonra kız -Sevgilim şu gökteki milyon- öpmeden duramam. delikanlıya sorar: larca yıldız tanığımdır ki, Kız uyarır: -Niçin evlenmiyoruz ? 
seni deliler gibi seviyorum. -Acele et. Ben hep böyle hül- Delikanlı; Kız dudak büker: yalı bakamam. Bizimle kim evlenir ki? 
-Bu kadar tanığa ne gerek Gu) e var? Madem beni deliler gibi Delikanlı kıza sorar: İki sevgili öpüşmektedirler. 
seviyorsun, nikah dairesinde iki -Sevgililer günü partide gece Kız erkeğe: tanık bize yeter, karanlığında bahçede öptüğüm -Sevgilim bana böyle bir öpü- 


AKK 


kız sen değil miydin ? 
Kız: 
-Saat kaçta öpmüştün? 


Akk 


cük daha verirsen, hayatımın sonuna kadar senin olurum. 
Erkek: 
-Uyarına teşekkür ederim!. 


Delikanlı kızın kulağına fısıldar: 


Evde Yapılan 


Yanlı 


ŞU 


Dikkat 


GÜZELLEŞMEK UĞRUNA EVDE YAPILAN UYGULAMALARIN BAZILARI SIKINTI YARATABİLİYOR. YAPILAN YANLIŞLAR ARASINDA CİLDİ KURUTAN BAZI UYGULAMALAR BAŞTA GELİYOR. BU SEBEPLE CİLDİ TANIMAK BÜYÜK ÖNEM AŞIYOR. 


vde yapılan uygulamalar cilt üzerinde olumlu et- 


kiler o 


luşturabildiği gibi 


bir takım olumsuzluklara da sebep olabiliyor. 
Her ne kadar kullanılan ürünlerin 


temelinde bitkise en önemli noktan 


içerikler olsa da n cildi tanımak 


olduğunun altını çizen Dermato- 


loji Uzmanı Dr. Ye söylüyor: “Kulland temelinde bitkise bu ürünlerden be lar yapılabiliyor. Ci 


da Bice şunları ğımız ürünlerin içerikler olsa da li oranda karışımdin neme ihtiyacı 


varken kişi evde yaptığı maskelerle cildi daha çok kurutabiliyor. Cildi kurutup bir de üstüne reaksiyon yaşayıp bizlere başvuran çok sayıda hastamız var. Bu tarz karışımları hiç kullanmayalım yapmayalım demiyorum fakat cildi tanımak gerekiyor” 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julamalara 


CİLT TİPİNE UYGUN BAKIMLAR 

YAPILMALI 

Cilt tipini tanıyan kişilerin o yönde uygulamalar yapabilir. Evde yapılacak uygulamaların uzman hekimlere danışarak yapılması gerekiyor. Cilt tipi ayrımlarını yaparak cildimizin, yağlı, karma, kuru gibi klasik ayrımları var. Bunun yanında bir taraftan yağlanan bir taraftan kuruyup pullanan ciltler var. Bu noktada biraz daha hassas ürünleri kullanmanız gerekiyor. Yağlı cilt temizleyici ürünleri kullanırsak daha çok kurutabiliriz. Yağlanan bölgeerde işe yarayabilir ama geri kalan bölgelerde daha çok reaksiyon görebilirsiniz. Ama yinede Hekime başvurarak doğru ürünlerin seçimini yapmak çok önemli. 


EVDE YAPILAN PEELİNGLERE DİKKAT! 

Evde yapılan yanlış peeling uygulamalarının da cilt üzerinde ıkıntılar yaratabiliyor. Uzman hekimler tarafından önerilen ürünlerin daha uygun olacaktır. Analiz yapıldıktan sonra sunulan ürünler; cildin problemini artırmadan daha stabil gitmesini sağlıyor. Bir başka konumuz ise; cilt temizliğinde ev peelinglerini kullanmamız gerektiği. 
Bu noktada içinde sert partiküllerin olduğu ürünleri tercih etmemeliyiz. 
Gözenek problemimiz var. Gözeneklerimizin iyi temizlenmesini istiyoruz ama peeling ile cildi bir taraftan çiziyoruz, gözenekleri de büyütüyoruz. Fayda sağlamaya çalışırken daha çok zarar veriyoruz. 
En azından rutinde bu tarz ürünleri kullanmayalım. Bu yöntemler cilde daha çok zarar veriyor. 
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Gribi Doğal Yollarla Atlatmak Mümkün 


SOĞUK HAVALARIN ETKİSİ İLE BİRLİKTE KIŞ HASTALIKLARINDA 


DA ARTIŞ YAŞANIYOR. GRİP KİŞİYİ BİR ANDA YATAĞA 


DÜŞÜRÜP YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR. 
KLİNİK ARAŞTIRMALAR, UMCKALOABO ADIYLA BİLİNEN DOĞAL KAYNAKLI GÜNEY AFRİKA SARDUNYASI KÖKÜ SIVI EKSTRESİNİN, ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA KENDİNİ GÖSTEREN GRİBE KARŞI MÜCADELEDE ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. 


oğuk havaların yüzünü 

göstermeye başladığ 

şu günlerde nezle, grip, 

soğuk algınlığı gibi tüm 

üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözleniyor. Soğuyan havalar, toplu taşıma araçların- da geçen zaman, aile bireylerinden birinin hasta olması gibi etkenler hastalıklarını beraberinde getiriyor ve grip bir kere aileye girdi mi herkese bulaşmadan çıkmıyor. 


Ş 


Uykusuzluk, yeme alışkanlığın- da ortaya çıkan değişikler, sigara dumanı soluma, havasız ortamlarda bulunma gibi unsurların tetiklediği grip belirtileri arasında kas ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı görülüyor. 


Özellikle salgınların yaşandığı dönemlerde doktora başvuranların yaklaşık yüzde 50'sine grip teşhisi 
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konuluyor. Yetişkinler yılda 2 ila 5 
kez bu hastalığa yakalanırken, okul çağındaki çocuklar ise yıl içinde yaklaşık 7 ila 10 kez soğuk algınlığı/ grip geçiriyor. Çalışan kişilerin hastalık nedeniyle aldıkları raporlar da iş kaybına neden olabiliyor. 


Grip ilaçla 1 hafta ilaçsız 7 gün mü? 

HAYIRI... 

Grip belirtilerinin ortaya çıkması ile ilk önce doğal tedavi yöntemerine başvuruluyor; hastaların bir kısmı ise belirtilerin kendi kendine 


bazen hastalığın süresinin uzamasına, hatta daha ciddi komplikasyonara yol açabiliyor. 


Gripseniz hastalığı çevrenize bulaştırmadan daha hızlı ve kolay atlatabilmek doğal kaynaklı tedavi 


geçmesini bekliyor. Bilinenin aksine, kendi kendine geçmesini beklemek, 


ile mümkün. Umckaloabo adıyla da bilinen Güney Afrika sardunyası antiviral özelliği ile kış aylarını kabusa çeviren gribe karşı hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Klinik çalışmalar, gribin yanı sıra akut bronşit, akut sinüzit, akut tonsillofarenjitte de etkili olduğunu gösteriyor. 


Güney Afrika sardunyası kökü sıvı ekstresi, hem gribi tedavi ediyor, hem de hastalık esnasında bağışıklık sistemini destekleyerek hastalığı hızla atlatmayı sağlıyor. Bir yaşın- dan itibaren güvenle kullanılabilen bu doğal ekstre, aynı zamanda diğer ağrı kesici, ateş düşürücü gibi semptomatik ürünlere gereksinimi ve gereksiz antibiyotik kullanımını da azaltıyor. 


ChristıanDıor 
EVOLÜTON 


Deneyimimiz ile Hizmetinizdeyiz 


Akay Optik Lefkoşa (Merkez) Tel: 223 62 38 - Akay Optik Lefkoşa (Çarşı) Tel: 227 27 54 - Akay Optik (Metropol Outlet) Tel: 225 46 40 
Vizyon 2000 Mağusa Tel:366 97 34 - Akay Optik Mağusa (Outlet) 366 51 22 - Akay Optik Deluxe Dereboyu: 228 94 57 


4. CAĞDAŞ SANAT FUARI 
4" (ONTEMPORARY ART FAİR 
15 - 18 MART 2018 


ATO CONGRESIUM KONGRE VE SERGİ SARAYI 


ARTANKARA 


4. ULUSLARARASI 
ÇAGDAŞ SANAT FUARI 
IÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 


İlk defa 2015 yılında düzenenen ARTANKARA 15 - 18 
Mart 2018 tarihleri arasında ATO Congresium'da 4. kez apılarını açacak. 


Bölge, Türkiye, komşu çevre ülkelerin sanat ortamına ve piyasalarına bir ivme kazandırmak üzere kurgulanan ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı ilk yıl 17 bin, 2016'da 

32 bin, 2017'de ise 39 bin 
sanatseverin 'ortak buluşma noktası! olarak sanat piyasaarını hareketlendirdi. Resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, enstalasyon ve avramsal sanat eserlerinin sergilendiği ARTANKA- 
RA'da 2017 yılında 108 sanat galerisi, sanatla ilgili kurum, uruluş, müze ve sanat isiyatifleri yer aldı. Fuarda, ürkiye galerileri yanı sıra üney Kore, İsviçre, İtalya, giltere, Avusturya, Fransa, an, Çek Cumhuriyeti, Yunastan, Ukrayna, Kırgızistan, 


Bulgaristan, Macaristan, 


2 
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Rusya, kilipinler, Makedon- ya, Macaristan, Kazakistan, Lihtenştayn, Almanya ve 
Gürcistan'dan toplam 20 
ülkeden çağdaş sanatın en iyi ve yeni örneklerinden 2 bin eser sanatseverlerle buluştu. 


Ankara'nın en çok beklenen fuarı olan ARTANKARA 4. 
Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarında 100-e yakın katılımci arasında Türkiye'den birçok ilin yanı sıra İran, Kanada, Almanya, Çin, İtalya, Bulgaristan, İngiltere, Güney Kore, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden de galeriler yer alacaktır. İş dünyası ve sanatçı buluşmasının önemli ve anlamlı bir sinerjiye dönüşecek ve derinden etkileyecek sonuçlar yaratacağı inancıyla 'İşe Giden Sanat” / "İş'te 
Sanat fuarın alt teması 2018 
yılında da olmaya devam edecek. 


Www.artfairankara.com 


hediyenizi siz yaratın 


Sevgililer Günü yaklaşırken S sevdiğine kişiye özel bir hediye hazırlamak isteyenlere sınırsız seçene sunuyor. Sadece bir kalem olmayan 


Sharpie Fine ile kağıdın yanı sı şap, kumaş, metal folyo, taş, p deri gibi birçok yüzey üzerine tasarımlar yapılabiliyor. İçinizd 


harpie, 


ra ahastik, alıc eki ya- 


ratıcı kimliği ortaya çıkaracak Sharpie Fine ile sevdiğinize ister bir tişörtün 


üzerine şiir yazabilir, ister mon 


üzerine aşkınızı resmedebilir, ister- 


tunun 


seniz her yudumda sizi hatırlayacağı 


bir kupa tasarlayabilirsiniz. Haya 


gücünün sınırlarını zorlayan Sharpie 


Fine ile unutulmaz hediyelere 


imza 


atabilirsiniz. Kendi el emeğinizle hazırladığınız hediyeniz ile bir kez daha sevdiğinizi tavlayabilirsiniz. 


Kültür Turizmi 


GASTRONOMİ 
ZİRVESİ 


22-25 MART 2018 


ATO CONGRESIUM 
ZİYARET SAATLERİ 10:00-19:00 


KOSGEB Müvslimamiarı 
ANTD 


İravelexpoankara 


ORGANİZASYON 


İzlemeniz gereken 


Dünyada değişen birşey 


yo ev 


fat hergü 


için 


k. Kavgalar, Savaşlar, işleri, çalışma hayatı 


ve ödenmesi gereken 


uralar, Ancak uzayda n muhteşem keşifler 

yapılıyor. Tabi ki yıl de öngöremediğimiz gelişmeler de olacak. 


Gökbilimciler 2018'de 


başınızı gökyüzüne 


çevirmenizi gerektiren 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METEOR YAĞMURLARI 

Her yıl, bir dizi meteor yağmuru oluyor ve fotoğraf makinenizi hazır ederseniz, olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. 


Bunlardan en önemli ikisi ise Perseid ve Geminid. 

tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz. 


'ta izlenebilecek 
Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek. 


TUTULMALAR 

Bu yıl tam güneş tutulması olmayacak, ancak dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek üç tane parçalı güneş tutulması, iki tane tam ay tutulması gerçekleşecek. 


- Parçalı güneş tutulması Antarktika, Şili ve Arjantin'den görülebilecek. 


Kara delik Fotoğrafı 

Bu yıl Nisan ayında, çok sayıda teleskopun yer aldığı bir proje olan Event Horizon Telescope (EHT), ışığın bile kaçamayacağı kadar fazla çekim gücü olan kara deliğin ufkunun fotoğrafını çekti, 


- Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek. 


- Çin'in Chang'e 4 ve Chang'e 5 
misyonları da Ay'da keşif yürütecek. 
- ABD'nin Ay'a yeniden insan 

göndereceği söylentileri de bir süredir dolaşıyor. 


- Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek. Google'ın Lunar XPrize yarış- 


masını da unutmamak lazım. 30 


- Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. 


AY KEŞİF TURLARI 

Ay'ın yüzeyine son ayak basan kişi NASA astronotu Eugene Cernan idi. Bu olay 1972 yılında gerçekleşti. 


milyon dolarlık yarışma, dünya çapından mühendis, girişimci ve kaşifleri düşük bütçeli robotik uzay keşif metodları geliştirmeye davet ediyor. 


2018 yılında Ay'a kendimiz gitmiyor olsak da, Ay ile ilgili pek çok olay meydana gelecek. 


- Hindistan 2018'de tarihinde ilk defa Ay'a bir misyon gönderiyor. 


2018'de bunları kaçırmayın 


MUSTAFA ŞAH 


KIBRISLI GASTRONOMİK ÖĞÜN 


KIBRIS'IN 
TATLARI 


TÜM 
SATIŞ 
NOKTALARINDA 


KIBRIS'IN LEZZET UZMANI MUSTAFA ŞAH, MESLEK HAYATININ TÜM BİRİKİMİNİ BU KİTAPTA TOPLADI. KIBRIS'TA GASTRONOMİ ALANINDA İLK OLAN KİTAPTA, AKLINIZA GELECEK TÜM SORULARIN YANITLARINI BULACAKSINIZ. YEMEKLER, GERÇEK HİKAYELERİ VE BİLİNMEYEN TARİFLERİ İLE KIBRIS'TA GASTRONOMİ TARİHİNE IŞIK TUTAN HOCALARIN HOCASI, KIBRIS'IN TATLARI'NA TECRÜBESİ İLE IŞIK TUTUYOR. 


EGE 
Mağa 


ZOOM 


wİ gurmedergisi.com ni Fi İgurmedergisi m cypruszoom.com ni Jzoomdergigrubu/ 


Satış Noktaları: Tüm Deniz Plazalar | Işık Kitabevi 1 Galeri Kültür 1 Gurme Mutfağı - Erülkü 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ava sıcaklıklarının gittikçe düşmesiyle birlikte ciltte gerginli 

me ve çatlaklar oluşabiliyor. Açık hava ile iç mekanlar arasındaki sıcaklık farkı da ciltteki kuruluğu artırabiliyor. Kışın cildin canlılığını ve parlaklığını korumak için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli olabiliyor. 
Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden 
UZ. Dr. Selma Salman, kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. 


1. Cildinize göre nemlendirici kullanın 

Soğuk ve kuru bir havanın hakim olduğu kış aylarında cildi nemlendirirken kullanılan ürünlerin krem, losyon formları yerine merhem, pomat gibi yoğunluğu daha fazla olanları tercih edilmelidir. 
Yüze kullanılacak nemlendirici seçilmeden önce dermatoloji uzmanı tarafından yapılan analizle cildin kuru, karma veya yağlı olup olmadığ belirlenmeli, daha sonra seçim yapılmalıdır. Kullanılan ürünlerin nem çekme özelliği olan maddeler içermesi arzu edilmektedir. Özellikle havayı kurutan Isıtma araçları ciltt kurumaya neden olarak; gerginlik, pul pul dökülmelere el ve ayaklarda çatlaklara 

yol açmaktadır. Cilt kuruluğu konusunda önlem alınmadığı 


D 


takdirde soğuğa en çok maruz kalan bölgelerde egzama oluşabilmektedir. Cildin nem ihtiyacı diğer mevsimlere nazaran kışın artacağı için nemlendirici olarak su bazlı ürünler yerine daha yoğun içerikli ürünler önerilebilir. 


2. Gözeneklerin tıkanmamasına özen gösterin 

Yüze uygulanacak yağ 

bazlı ürünlerin avokado, çuha çiçeği veya bademden elde edilen gözenekleri tıkamayacak içeriğe sahip olmasına dikkat edilmelidir. Gözeneklerin tıkanmasına neden olan ürünler yüzde yağlanma ve sivilcelenmeye neden olabilmektedir. 


3. Alkol oranı yüksek toniklerden uzak durun 

Yüz derisinin çok kuru ve hassas olduğu durumlarda, yoğun peeling sağlayan ürünler, kil maskesi ve alkol oranı yüksek toniklerden uzak durulmalıdır. Yüzdeki yağ bariyerini yok eden bu tür ürürler soğuk havanın olumsuz etkilerine karşı cildi savunmasız bırakmaktadır. Bunların yerine cildi kurutmayan temizleme sütleri ve köpükler, alkol içermeyen tonikler ve nemlendirici maskeler tercih edilmelidir. 


4. Temizleme jelleri 

yerine sabun kullanın 

Soğuk havanın etkilerinden korunmak için eldiven, pamuklu kalın çorap ve kaşkol 


1 yapi 


gibi ürünler kullanılmalıdır. Bu dönemde el hijyenini sağlamak için ıslak mendil, kolonya, el temizleme jelleri gibi cilt Ph dengesini bozabilen, kimyasal yükü yüksek ürünler yerine renksiz kalıp sabunlar kullanılmalıdır. 


5. Ayaklarınızı ihmal etmeyin 

Kış aylarında topuklardaki sertleşme ve çatlak oluşumu artarak sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. Nemlendirme sıklığını artırmakla birlikte, deriyi tahriş etmeden periyodik olarak topuklardaki ölü deriyi soymayı sağlayan dermatoloji uzmanının önerdiği ürünleri kullanmak fayda sağlamaktadır. Bu işlem ayak için kullanılan nemlendiricilerin daha hızlı ve derine etki etmesini kolaylaştırmaktadır. 


6. Dışarısı soğuk olsa da odanızı havalandırın 

Kışın ısıtma araçları, ev ve ofis ortamında hem sıcak hem de kuru bir havaya yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için eve ve ofise alınacak nem sağlayıcı cihazlar faydalı abilir. Kalorifer peteklerinin zerine konulan suluklar, kayatılan suyun oda içerisinde bir süre bekletilmesi veya odanın havalandırılması da içerideki havanın kurumasının önüne geçmektedir. 
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7. Kaynar suyla yıkanmayın Kış aylarında çok sıcak banyodan kaçınmak ve banyoda 


geçirilen zamanı azaltmak, cilt sağlığı bakımından fayda sağlamaktadır. Vücudun yağ bariyerini bozan sıcak banyo nem kaybına yol açabilmektedir. Çok sıcak suyla yıkanmak yerine ılık suyla duş tercih edilmelidir. 


8. Kışın da güneş 

koruyucu kullanın 

Güneş ışınlarının ciltte yarattığı lekelenme, yaşlandırma ve cilt kanseri gibi olumsuz etkiler yaz ayları kadar olmasa bile kışın da devam etmektedir. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için cilt bakımının vazgeçilmez basamağı güneş koruyucuların kullanılmasına kışın da devam edilmelidir. 


9. Mezoterapi ile parıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz Kışın hasarlanan cildin bakımı için mezoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. İlaç ve bitki özü karışımlarının ihtiyaç duyulan bölgeye küçük hacimlerle enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen mezoterapi işlemiyle; hücre ve bağ dokusu yenilenmektedir. Cildin tekrar nem kazanmasını ve sıkılaşmasını sağlayan işlem; güneş ıŞIğI, Sigara, hava kirliliği gibi cilt altındaki doku hasarına yol açan zararlı etkenlerden de korunma sağlanmaktadır. 
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İNTİKAM 


AYŞEGÜL ÇİÇEKOĞLU 


Ege, ailesinin intikamını almak için son adımı atıp Amerika'dan İstanbul'a geldiğinde, tek amacı hayatını ondan alan baba ve kıza, ona ve ailesine yaşattıkları- nın bedelini ödetmekti. Hesaba katmadığı şey ise aşkın her zaman o kusursuz sanılan planları alt üst edebileceğiydi. 
Yirmi iki yıldır hastalıklı bir hücre gibi tüm benliğini saran, bu uğurda dev bir kasırga gibi önüne gelen her şeyi yıkıp geçen intikam duygusu, aşkın ve sevginin gücüyle eriyebilecek miydi? 
Ailesinin ölümüne neden olanları affedebilecek miydi Ege? 
Yaralı bir ruhun intikamı mı, yoksa ertemiz bir aşkın kudreti mi daha üstün gelecekti? 
Bu kitap, İntikam; içinde intikamdan başa bir duyguya yer olmayan bir kalbin, Aşk ve sevgiyle yeniden var olma hikâyesidir. 

Tanıtım Bülteninden) 
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İPEK ONGU 
ANLAT 
ANNEANNE 


— ANILAR KİTADI — 


ANLAT ANNEANNE 
IPEK ONGUN 


nılar... Anılar... 
le sırları. 
zlarımın bile bilmediği, 

urlarımın merak ettiği, 

üzünlü anılar. Komik anılar. 
ocukluğumun, Cumhuriyet ruhunu ururla taşıyan Ankara'sı. 

lede evlenmeler, boşanmalar. 

enç kızlığımın dünya şehri, artık eski 


> 
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Kolej yılları, arkadaşlar, muziplikler. 
Benim evlilik masalım. 

Yasemin kokulu sokaklarıyla Mersin. 
Otuz yedi yılda yazılan otuz bir kitap. 
Ve gerisi... 

(Tanıtım Bülteninden) 


ürk filmlerinde kalmış güzelim İstanbul. 


SIMON 
HOMO SAPIENS'E KARŞI 
BECKY ALBERTALLI 


Her şey gizli bir e-postayla başladı... 
Bugüne dek eşcinsel olduğunu kimseye açıklamamış on altı yaşındaki Simon çalkantılı bir hayattan uzak durmaya çalışmaktadır. Ama attığı e-posta yanlış ellere ulaşınca sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Simon aslında şantaj kurbanıdır: Sınıfın soytarısı Martin ile hoşlandığı kızın arasını yapmazsa, cinsel kimliği açığa çıkacaktır. Daha da kötüsü e-posta üzerinden iletişim kurduğu, takma ismi Mavi olan çocuk da ifşa olacaktır. 
Bir zamanlar aralarından su sızmayan arkadaş grubunda yaşanan beklenmedik olaylar ve Mavi'yle yazışmalarının gün geçtikçe flörtleşmeye dönmesiyle Simon'ın hayatı karman çorman olur. 
Değişimden hiç hoşlanmayan Simon rahat ettiği bölgeden zorla atılmadan önce endi rızasıyla çıkabilmenin bir yolunu bulmak zorundadır... 
"Akıllardan çıkmayacak bir öykü. Hissetirdiklerinden ötürü neredeyse gözyaşlarına boğulacaktım.” 

-Howling For Books- 

Tanıtım Bülteninden) 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www.denizplaza.com 
0392 228 8520 - Kitap Dahili-17 
infoödenizplaza.com 


İSKENDER 
PALA 


ili 


ABUM RABUM 
İSKENDER PALA 


Karısı Saray, Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray Avram'a, (...) “Lütfen cariyemle yat, belki bu yolla bir çocuk sahibi olabilirim” dedi. Avram Saray'ın sözünü dinledi. (...) Rabb'ın meleği (hamile kalan Hacer'e) (...) “Bir oğlun olacak, adını İsmail koyacaksın. (.) Herkes ona karşı çıkacak, kardeşleri onunla hep çekişme içinde yaşayacak” dedi (Tevrat, Tekvin, Bâb 16). 
İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu vardır. (...) 
Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemekedir. Biri Sina Dağı'ndandır, köle olacak çocuklar doğurur; bu Hacer'dir. Oysa göksel Yeruşelim özgürdür, annemiz odur.(...) 

Elinizdeki kitabı yalnızca Roma, Kudüs ve İstanbul ekseninde bir casusluk romanı olarak değil, aynı zamanda Mezopotamya'nın sosyal, siyasi ve sanatsal tarihi gibi de okuyacaksınız. İskender Pala'nın her zamanki yetkin kaleminden nefes nefese bir polisiye... 

(Tanıtım Bülteninden) 


ILLUMINAE 
AMIE KAUFMAN 


E-postalar, şemalar, askeri evraklar, özel mesajlar, tıbbi raporlar, röportajlar ve bunun gibi pek çok hack'lenmiş belge üzerinden anlatılan Illuminae, dengesi bozulan hayatlar, gerçeğin bedeli ve sıradan insanların kahramanlıklarına dair dur durak bilmeyen, aksiyon dolu bir destanın ilk kitabı. 
“Illuminae sadece ışık hızında seyreden heyecan dolu bir öykü değil, aynı zamanda roman türünü yeniden tanımlayan 

bir eser. Daha önce hiç böyle bir kitap okumamıştım. Kalbimdeki Battlestar Galactica boyutundaki boşluğu doldurdu. 
“Victoria Aveyard, Kızıl Kraliçe'nin çoksatan yazarı- 

“Biraz aşkla, biraz da Stanley Kubrick'in 2001'ine yapılan göndermelerle örülmüş, ilginizin başka bir yere kaymasına izin vermeyen bir görsel deneyim. Biçim ve içeriğin mükemmel birleşimi.” 

-Booklist- 

(Tanıtım Bülteninden) 


GEORGER.R 


MARLIN 


BUZ ve ATEŞİN DÜNYASI GEORGE A.A MARTIN 


Bu kitapta Septonların, büyücülerin ve ozanların nesilden nesile aktarılan halk hikâyelerini, âlimane görüşlerini ve bilgi birikimini Buz ve Ateşin Dünyası'nın sayfalarında bulacaksınız. Buz ve Ateşin Dünyası, Karanlık Çağ'dan Kahramanlar Çağı'na, İlk İnsanlar'ın gelişinden Fatih Aegon'un tarih sahnesine çıkışına, Aegon'un Demir Taht'ı hazırladığı günden Deli Kral Il. Aerys Targaryen'a uzanan, dolayısıyla “günümüzde” Starklar, Lannisterlar, Baratheonlar ve Targaryenlar arasındaki çekişmeleri şekillendiren tüm olaylara dair kayıtları içeren kapsamlı bir tarihçedir. George R. R. Martin'in şaşırtıcı bir titizlikle detaylandırdığı bu evreni ve bu evrende yaşananları tam anlamıyla kavramanıza imkân tanıyacak olan Buz ve Ateşin Dünyası, kalemin kılıçtan keskin olduğunu size de ispatlayacak. 
(Tanıtım Bülteninden) 


li 


Ermmlak 
Yatırımcısı 
Rotayı 
Kıbrıs a 
Çevirdi 


Kıbrıs'ta gayrimenkul sektörü canlılık kazandı. Veriler, ilan sayılarında son bir yılda yüzde 63 artış yaşandığını ortaya koydu. Satılık ve kiralık konut fiyat artışıise son bir yılda ortalama yüzde 
50 oldu. Kıbrıs'taki 
fiyat avantajını değerlendiren Türk yatırımcılar soluğu Kıbrıs'ta alıyor. 
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ıorıs'ın emlak piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'de önde gelen basın kuruluşlarında yer alan ilan sayıları son bir yılda yüzde 63 artış gösterdi. Kıbrıs'ta satılık ve kiralık konut fiyatları ise 
son bir yılda ortalama yüzde 50 
oranında yükseldi. Kuzey Kıbrıs'ta geçen yıl 60 bin Euro'ya satılan konut, bu yıl 90 bin Euro'yu buldu. Güney Kıbrıs'ta ise fiyatlar ortalama iki kat daha yüksek. Kıbrıs'taki potansiyeli değerlendiren Türk yatırımcılar ve emlak ofisleri hâlinden memnun görünüyor. 


Kıbrıs'ta ilan sayıları bir yılda yüzde 63 arttı 

Emlak verilerine göre Kıbrıs ilan sayıları son bir yılda yüzde 
63 artış gösterdi. 2017 yılının başında bin 397 ilan yer alırken, yıl sonunda bu sayı 2 bin 284 oldu. 


Emlak ilan sayılarının yanı sıra Kıbrıs'ta faaliyet gösteren emlak ofislerinin de sayıları artıyor. 
Kıbrıs'taki potansiyeli değerlendirmek isteyen emlak ofisleri, 


işlerini Türkiye'den Kıbrıs'a taşıdı. 


Türk yatırımcılar Kıbrıs'ı cazip buluyor 

Kıbrıs'ta son 3-4 yıldır emlak piyasasında hareketlik yaşanıyor. 
Kıbrıs'ta fiyatlar hâlâ avantajlı durumda. Türk yatırımcıların yaptıkları yatırımlar son yıllarda yüzde 80-90 seviyelerinde artış gösterdi. Türk yatırımcıların yanı sıra İngilizler ve Ruslar da Kıbrıs'ta yatırım yapmaya devam ediyor. Kıbrıs, gün geçtikçe popülerliğini artırıyor. 


Fiyatlar 60 bin Euro'dan 90 
bin Euro'ya çıktı 

Satılık konut fiyatlarında son bir yılda ortalama yüzde 50 oranında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz 


yıl 60 bin Euro olan konut, bu yıl 
90 bin Euro'ya kadar yükselmiş 

durumda. Kuzey Kıbrıs'taki fiyatlar ile Güney Kıbrıs'taki fiyatlar arasında uçurum var. Kuzey Kıbrıs'ta satılık konut fiyatlar ortalama 65-70 bin Euro seviyelerindeyken, Güney Kıbrıs'ta bu 

fiyatın 2 katına ev satın almak mümkün. 


Satılık konutların yanı sıra kiralık konutlar da benzer oranlarda artış görülüyor. Kuzey Kıbrıs'ta 
241 kiralık konutun ortalama 
fiyatı 500 Euro'yu bulurken, 
Güney Kıbrıs'ta aynı konut 800 
Euro ila 1.000 Euro arasında değişiyor. Özellikle inşaat şirketleri, arazi ve villa satın alıyor. Belirli bölgelerde 2-3 kat sınırı varken, belirli bölgelerde bu sınır 5'e kadar çıkıyor. 
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Güzelliğini 
Görene; 
Kıbrıs 


Fotoğraf Onursal Akbulut 


Dergilerimizde en çok dikkati çeken detaylar arasında, Kıbrıs'ın dört bir yanından çekilmiş birbirinden güzel fotoğraflar var. Mesela bu ay sayfamızda yer alan fotoğraf geçtiğimiz ay içinde Girne yeni limanda, günün erken saatlerinde çekildi.. 
Size de başka bir yermiş gibi gelmedi mi. 


Evet; ama değil, Yanı başımızda, birçoğumuzun hala uyanmadığı bir saatte olduğu için görmediğimiz bir detay diyelim. Bu güzelliği fark eden bir fotoğraf tutkunu. Geçtiğimiz aydan itibaren dergimizde fotoğraflarına yer vermeye başladığımız kardeşimiz, günün en güzel anını, en güzel renkleriyle ölümsüzleştirmiş. Bizde ülkemizin güzelliklerini görün diye paylaştık... 


5l 


BMW'NİN YENİ GÖZDESİ X3 ARTIK KIBRIS'TA. ÇANGAR MOTORS BMW SHOWROOM'UNDA SATIŞA SUNULAN YENİ BMW X3, TAŞIDIĞI ÖZELLİKLERİ İLE BİRÇOK MODELE İLHAM KAYNAĞI. YENİ BMW'İN PİYASAYA SUNULAN ÜÇÜNCÜ NESLİ DE ÇOK SAYIDA YENİLİKLE STANDARTLARI BELİRLİYOR. 


ŞUBAT | 2018 


< 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rn 
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The Ultimate 
Driving Machine 


YENİ 


BMW X5 


ÇANGAR MOTORS'DA 


RESTİJLİ, ÇEVİK 
VE GELİŞMİŞ 
TEKNOLOJİYLE 
DOLU BMW X3, 
2003 yılında ilk 
kez piyasaya sunulduğunda premium orta ölçekli otomobiller segmentindeki ilk Spor Aktivite Aracıydı (SAV) ve o tarihten itibaren birçok modele ilham kaynağı oldu. 
Piyasaya sunulan üçüncü nesli de çok sayıda yenilikle bir kez daha standartları belirliyor. 
Gelişmiş tasarım dili, etkileyici seviyedeki lüks donanımı, geniş iç hacmi ve BMW'ye özgü dinamik performansıyla başarılı BMW X3'ün yeni nesli de bu kategoride en üst seviyeye sahip olma iddiasını sürdürürken bildiğimiz güçlü yönlerinin üzerinde yükseliyor. 
O zamandan bu yana, üretim hattından 1,5 milyon adedin üzerinde X3 çıktı; şimdi ise üçüncü nesil bu model görevi devralıyor. 


GÜÇLÜ ESTETİK GÖRÜNÜM 

Göz alıcı tasarım, ayırt edici bir görünüm sunarak otomobilin dinamik misyonunu ve alışılmış X karakterini vurguuyor. Sürücüler xLine, Luxury Line ve M Sport olmak üzere üç model serisinden birini tercih edebilir. Ayrıca yeni BMW X3'ün iç ve dış tasarımını kişisel zevklerine çok daha uygun bir hale getirebilmek için BMW Individual ürün yelpazesi arasından seçim yapabilirler. Ürün yelpazesinin en Üst sırasında yer alan BMW X5 M40i, bu model serisindeki ilk M Performance Otomobil olacak. 


HER TÜRLÜ ZEMİNDE KESİNTİSİZ DİNAMİZM 
BMW akıllı dört çeker xDrive W'nin geliştirdiği ve uzun lardır modellerinde büyük ir tecrübeyle yer verdiğ Drive dört tekerlekten çekiş S 

a 


temi, yeni BMW X3'de daha iyileştirilmiş bir halde. 
er türlü zemin ve koşulda maksimum güç ve tork'un en doğru şekilde yere iletilmesini sağlayan xDrive, bu değerleri gerektiğinde ön gerektiğinde kara tekerlere aktarır. Sistemin dinamik şasi kontrolüyle birlikte virajların da en az kayıpla alınmasını olanak tanıyor. Azaltılmış yaysız kütle ve sofistike aks kinematiğine sahip, titizlikle geliştirilmiş yürüyen aksam, otomobilin sportif yol tutuşunu bir Üst seviyeye çıkarır. 


SONSUZ ÇEŞİTLİLİK 

Yeni BMW X3 modelleri ve donanım line'ları Yeni jenerasyonuyla birlikte 14 yıllık serüveninde ilk kez M rozetini takan BMW X5'te M Sport xLine ve Luxury line olmak üzere üç farklı donanım seviyesi yer alıyor. 


Geniş çaplı özelliklerle bezenen donanımlardaki zenginlik, motor seçenekleriyle de devam ediyor. Sınıfının en seri otomobili konumunda ise M rozeti yer alıyor. 3.0 litrelik twinPower turbo sıralı altı silindir motordan gücünü alan X3 M40i, 360 beygirlik güç ve 
500 Nm torkuyla O'dan 100'e 
4,9 saniyede çıkabiliyor. Dizel versiyonlar ise 190 beygir güç 
400 Nm tork ve 265 beygir 
güç ve 620 Nm tork arasında değişiklik gösteriyor. 


Uluslararası Fotoğraf Festivali Başladı 


otoğrafçılara ilham vermek, farklı alanlardan fotoğrafçıları bir araya getirmek ve fotoğraf sanatının anlatı sınırlarını genişletmek için bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali (Z FotoFest) 


İstanbul'un kültürel zenginlik ve değerlerini gelecek nesillere miras bırakmayı amaçlayan Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali (7 FotoFest) geçtiğimiz ay başladı. 


Fotoğrafa tutkuyla bağlı genç sanatçılar ile ustaları bir araya getirmeyi ve fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan 24 günlük Uluslararası Fotoğraf Festivali TI Şubat'a kadar devem edecek. 
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DÜNYACA ÜNLÜ FOTOĞRAF 
LAR ZEYTİNBURNUNDA! 


ÇI- 


Yann Arthus-Bertrand, Abelardo 


oreli, Ami Vitale, Chandan Go 


züarap, Bekir Dindar, M. Ceva kbaş gibi dünyaca ünlü isimle ir araya geleceği Fotoğraf Fes i'nde, 50'ye yakın sergi, sanatç nuşmaları, çok sayıda slayt gös 


RF 
Ö 
A b 


mes, 


Corey Arnold, Greg Segall, Kamil rat, Ali Haydar Yeşilyurt, Dinçer 


hir rin tivakoterisi, 


rehberli sergi turları, ustalarla söyleşi, 


portfolyo değerlendirmeleri, fo 


ve belgesel film gösterimleri, seminerler ve özel atölyeler yer alıyor. 


Fotoğraf dünyasının önde gel uluslararası festivallerinden biri olmayı hedefleyen Z FotoFest, yıla özel olarak düzenleyeceği i tivalde 'Oksijen' temasını seçti. 


toğraf 


en 


bu 
Ik fes- 
Çevre 


bilincinin, fotoğraf ve sinema sanatı 


sayesinde kamuoyuna yeniden 


ha- 


tırlatılmasının amaçlandığı festivalde 


konuk ülke ise 'Çin' olacak. 
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ZÜLÂL KARLIOVA 
YER, GÖK, DENİZ 


9. Kişisel Resim Sergisi 2018 


Yer: Girme Belediyesi Sanat Galerisi (Eski Trafo) Tarih: 1 Şubat 2018, Perşembe | Saat: 18:00-20:30 


Ziyaret Tarihleri Hafta İçi Mesai Saatleri İçerisinde Cumartesi 1Şubat-12 Şubat 2018 arası 09:00-12:30 / 13/00-16:00 10:00-15:00 www.zulalkarllova.com sulalkarliovahotmall.com | # 
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TON 


Kesik kanatlı kuşlar 
Bedia Balses 


Mağusa'nın 
Tarihsel 


Dokusu <RUPO6 


FOTOĞRAF 
SERGİSİ 


” Yıltan Taşçı Akademi ve Geçitkale Belediyesi 
Sosyal Aktivite Merkezi 


1. Dönem Deklanşör Fotoğrı 5-9 Şubat 2018, Buğu 


ABAHMET'TE 


TAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ 


S 


Mağusa Kültür Derneği olarak, 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanser Vakfi yararına organize ettiğimiz “BİZİM EVDE NELER OLUYOR” isimli tiyatro oyununa davetlisiniz. 

Tarih: 17 Şubat 2018 - Cumartesi 


Saat: 20:00 
Yer: Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı - Gazimağusa 


MUTLU YILLAR 


* Yeni Yıl Etkinlikleri 
* oÜniversiteEtkinlikleri 


* Ot Kültür Festivali - Tatlısu 

»* Mesarya Tiyatro Şöleni 

* oGafgarıt Festivali - Yiğitler 

* Yafa Portakal Şöleni - Lefke 

* o Çilek Festivali - Yeşilırmak 

* Halk Yürüyüşü Festivali - Dipkarpaz * o Kültür ve Sanat Şenliği - Gönendere »* Kalavaç Festivali 

* |(M.St George Festivali - Koruçam 

* Çocuk Festivali - Lefkoşa 

»* Mormenekşeknginar Festivali 


* oUluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu * GastronomifFuarı 

* Orkide Yürüyüşü 

* o TürkFilm Günleri 

»* Lefkoşa Müzik Festivali 

* oEşek Günü - Büyükkonuk 


* (El Magarınası Festivali - Görneç 

»e o Girne Kültür Sanat Günleri 

* Ceviz Festivali - Lefke 

. umdan Heykel Festivali - Mağusa : ıbris İpek Kozası Fes. - Bellapais * Bellapais Müzik Festivali - Bellapais * TSMAmatör Korolar Festivali 

* DAU Bahar Festivali -Mağusa 

: ültür Ve Sanat Festivali - Düzova * o Eko Gün - Büyükkonuk 

* |AUBahar Şenlikleri - Lefke 

* o Gençlik ve Spor Festivali - Lefkoşa 


edoş Lalesi Festivali - Avtepe Beşparmaklar Tiyatro Festivali 


Orkide Festivali - Hisarköy * oPeace Works Çocuk ve Gençlik Kültür ve Sanat Günleri - İskele | Festivali ağusa Çocuk Festivali i « YDUKariyerFestivali 


GAU Tiyatro Günleri - Girne İtalyan Film Festivali 

Lale Festivali - Tepebaşı Denizdeki Portakallar - Mağusa Eğitim ve Kitap Fuarı 


. ehmetçik Festivali - Mehmetçik * Orkide Festivali - Hisarköy 


— e giyrehi AP 


HAZİRAN 


Portakal Festivali - Güzelyurt Tahıl Festivali - Alayköy Çocuk ve Kültür Festivali - Değirmenlik Emek Festivali - Akdoğan 

Zerdali Festivali - Esentepe 

Suriçi Panayırı ve Deniz Fes. - Mağusa Karpuz Festivali - Yıldırım 

Türksoy Opera Günleri 

Folklor Festivali - İskele 

İncirli Mağara Festivali - Geçitkale Ceviz Festivali - Lefke 


Çocuk Festivali - Vadili Hamitköy Kültür ve Dayanışma Şöleni 


TEMMUZ 


Patates Kültür ve Sanat Festivali - Kalkanlı'da Çakisdez Festivali 


Beyarmudu * o Kuzey Kıbrıs Uluslararası Müzik * Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 

* o Geleneksel Kısa Film ve Belgesel Festivali * (o Lefke Uluslararası Sanat Festivali Festivali - Lefkoşa »e (o Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat * — Kitap Festivali - Lefkoşa 

* Uluslararası Folklor ve Kültür Festivali- Festivali * Güzelyurt Tiyatro Günleri Gönyeli i * Uluslararası Halk Dansları Festivali * O LefkellurmaFestivali 

»* Karpaz Sahil Cümbüşleri Büyükkonuk 

» Esentepe Yabani Kayısı Festivali i » Hellim Festivali - Geçitkale 

* o Geleneksel İskele Festivali i »* o Kıbrıs Tiyatro Festivali - Lefkoşa 

»* oMağusakülür Sanat ve lurizm i e — Vadili Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Festivali 

» Ti Meşela Festivali - Dikmen : «* LefkoşaKlasikCazveDünyaMüziği o (12 ARALIK 


* KKTC Uluslararası Korolar Festivali Festivali 


Ozanköy Harnup Pekmezi Festivali 


* o Uluslararası Halk Dansları Barış * Zeytin Festivali - Zeytinlik Festivali - Lefkoşa i e oÇatalköyKültür SanatGünleri 

* o Verigo Festivali - Yedidalga * — Geleneksel Eko Gün Etkinlikleri - 

* Kumdan Kale Festivali - Mağusa i Büyükkonuk 

* Deniz Festivali - Alsancak Belediyesi i * Doğanköy Alıç Festivali 

* Gabbar Festivali - Kırıkkale i e LefkeHurma Festivali 


» Mehmetçik Üzüm Festivali 

* Uluslararası Altın Salkım Festivali * Tahıl Festivali - Alayköy 

» Taşkent Kültür Festivali 

* Babutsa Festivali - Serdarlı 

» Yeniboğaziçi Siyah Kupa Festivali * OHasderlefkoşa Gençlik Günleri 

» o Çamlıbel Köy Şenliği 

* Kitap Fuarı - Lefkoşa 


Şovalyeler 


») > 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altalı iki posta güvercininin yönlerini şaşırarak Kıbrıs'a kadar iki bin kilometre uçmaları ve Avcılar tarafından vurulmalarının öyküsüyle ülkemizde de başlayan posta güvercini merakı, giderek yayılıyor. 


Maltalı güvercinlerin, basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulan öyküsü, güvercin meraklıları arasında yeni bir sevda başlattı. Yuvalarına bağlılıkları, cesaretleri ve inanılmaz mesafeleri uçmalarıyla ünlü olan ve meraklıları tarafından 'şövalye” olarak kabul edi- en posta güvercinleri, bugüne kadar hiç güvercin beslememiş kişilerin bile ilgisini çekti. 

Posta güvercinlerindeki sihir ve asaet meraklılarına büyük heyecan veriyor. Onlar gerçekten birer kahraman, birer şövalye. Posta güvercinlerinin, insanlara bile örnek olabilecek üstün özellikleri var: bağlılık, yılmamak, unutmamak, fedakârlık, kararlılık, cesaret ve tabii ki sevgi... 


Posta güvercinleri taşıdıkları asil kan ve temsil ettikleri değerler nedeniyle şövalyedir. Onlar, insan ilişkilerinde erozyona uğramış durumda bulunan değerlerin; sevginin, sadakatin ve cesaretin çarpıcı birer sembolüdür. 
Atları, zırhları ve kılıçları olmayabilir, ama insanlara örnek olabilecek bu üstün özellikleriyle hepsi, kanatlı şövalyelerdir... 
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1993 doğumlu 10-3359 kimlik 
(bilezik) numaralı Maltalı posta güvercini Ocak 1994'de Arapköy'de; 2002 doğumlu ve 07-21253 kimlik bileziği olan diğer güvercin de Ocak 2005'te Yenierenköy'de vurulmuştu. 07-2123'ün sahibi, internet aracılığıyla bulundu: Maltalı işadamı Marco (Mark) Farrugia... Yarışlarda güvercinlerinin başarılı dereceleri bulunan Farrugia, gönderdiği mailde, eğer yaşıyorsa, vurulan güvercininin pedigrisini (soy kütüğünü) yollayabileceğini söyledi. Ancak ne yazık ki, Farrugia'nın güvercini vurulduğu anda ölmüştü. 


İngiliz Maria-John Warren 

iftine ait Billie isimli posta güercini İse, geçen haziran ayında, ransa-İngiltere arasındaki yarış rasında yönünü şaşırarak, 4 bin 
500 kilometrelik Atlas OkyanNusu'nu aşmış ve 12 gün sonra, ABD'nin kıyı eyaleti New Jersey'e baygın durumda bulunmuştu. Bu 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haber, Amerikan ve İngiliz basını yanında KKTC basınında da yer almıştı. 


Çok kötü hava koşullarında posta güvercinlerinin manyetik yön bulma yetenekleri olumsuz etkileniyor ve bazı güvercinler yanlış açıda yol alıp inanılmaz mesafelere uçabiliyor. 


KKTC'ye ilk damızlık posta üvercinleri 2000 yılında getirildi. 
alen birkaç meraklının elin- 


g 
H de Belçika, Hollanda, Malta ve B b 


ulgaristan orijinli damızlıklar ulunuyor. 


Maltalı güvercinlerin öyküsünden etkilenen ve bugüne kadar iç güvercin beslememiş olan Gazimağusalı İşadamı Emir 
Emirzadeoğulları da Malta'dan 10 
adet posta güvercini yumurtası getirtti. Bu yumurtalardan 8'i bozuldu, ancak ikisinden eş olarak yavru çıktı. Malta'dan yumurtaları, Paralimni Avcılık Kulübü Başkanı Stavros Neofidu getirdi. 


>E 


Avrupa'da, özellikle Malta, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa'da son derece popüler olan posta güvercini, Malta'da hemen herkes tarafından besleniyor. 

316 kilometre kare yüzölçümüne 
sahip olan Malta'da 23 posta güvercini kulübü ve bir federasyon var. Sicilya adasının hemen altında yer alan Malta adası küçük olduğu için yarışlar Sicilya-Malta ve İtalya-Malta arasındaki değişik mesafeli parkurlarda yapılıyor. 


Avrupa ülkelerindeki meraklar şehir, bölge, ülke ve hatta uluslararası düzeyde ciddi şekilde örgütlü. Düzenli olarak posta güvercini yarışları yapılıyor. 
Üretim çalışmaları sıkı disiplin altında yürütülüyor. Yuvasına 

geç gelen güvercinler kesinlikle üretime alınmıyor. Hatta onlar için ümeslerde yer dahi yok. Neslin slahı için bu uygulama gerekli görülüyor. 150 -1500 km arasında yarışlar yapılıyor. Posta güvercineri çok daha uzak mesafelerden de gelebiliyor. Ancak gün ışığı yetmediği için 1500 kilometreden uzak mesafelerden genelde yarış yapılmıyor. Yapıldığında, gece bir yere konup dinlenen güvercinler, yuvalarına ertesi gün geliyor. 


Güvercinler yarış başlangıç noktalarına kafeslerde, özel tırlarla taşınarak götürülüyor. Her yarışa binlerce kuş katılıyor; bazen bu sayı 10 binden fazla bile oluyor. 
Şampiyon güvercinler ortalama 
100 km/saat hızla uçarak yuvalarına geri geliyor. Yuvasına en bağlı ve en hızlı güvercin, uçuş mesafesine göre yüzbinlerce dolara alıcı buluyor. 


Yarış güvercinleri, renk ve şekil olarak meydanlarda rastlanan sıradan güvercinlere benziyor. 
Ama yuvalarına bağlılık ve hız açısından onlardan oldukça farklıdırlar. Duruşları, vücut ve kanat şekilleri, eşlerine sadakatleri ve yavrularına bakımları, gaga yapıları ve özellikle göz renkleri değişik. Bir posta güvercinin gözleri renk, parlaklık ve doku zenginliği açısından ne kadar güzelse, o oranda, uzak mesafeden gelebiliyor. 


Posta güvercinleri hayatları boyunca sadece bir yuvaya bağlı kalıyor. Başka kümeste yıllarca kalıp yavrulasalar bile, serbest kaldıkları anda, küçük yavrularını bile terk ederek eski yuvalarına uçuyorlar. Hava şartları onlar için 


İlk damızlıklardan alınan posta güvercini yavruları uçurulmaya başlandı. Naim Bicen'in isimli meraklının Bulgaristan'dan getirdiği damızlıkların yavruları, Dipkarpaz Apostolos Andreas Burnu'ndan Lefkoşa'ya kadar, 140 kilometreyi, Ağustos sıcağında başarıyla uçtu. Bu mesafe, iyi kan posta güvercinleri küçük bir gezinti sayılıyor. Posta güvercinleri için Kıbrıs adası da, Malta kadar olmasa bile, oldukça küçük. 


Sövalyelik için ille de insan olmak; at, kılıç ve zırh gerekmiyor. Kor bir yürek ve bir büyük aşk, yeterli. Bu da posta güvercinlerinde, insanlara örnek olabilecek düzeyde var... 


j4 İ j 


engel olamaz. Bir kez gökyü- — İnsanoğlu bu güvercinle- 3T'ini, 2. Dünya Savaşı'ndazüne yükseldikten sonra artık o rin yeteneklerinden Eski ki kahramanlıkları nedeniyle onları hiçbir şey durduramaz. . Mısır'dan beri yaklaşık 5 bin posta güvercinlerine verdi. 
İlk yuvalarını ararlar. Malta Idır yara .DÜ , 

i yu ını ar yı Ir y rlanıyor. Dünyada Dikeriizde güvercinler gibi, yuvaların ilk posta güvercini yarışları N DE 

ie a güvercin külbulmak amacıyla çok uzak 1800'lü yıllarda Belçika'da O ay , ği N türü genelde . > 

mesafelere uçarlar. Durup başladı ve giderek tüm dün- i 

; a palazları yemekle i 
dinlenseler bile ilk yuvaların yada yaygınlaştı. bed 7 

sınırlı. Ancak cins N ” 5 
aramayı asla bırakmazlar. N me , , , : Posta güvercinlerinin 2. güvercinler besle- / & V Hayatlarının sonuna kadar ilk N > : i Dünya Savaşı'nda çok önemli o yen ve artık palazları , ğ d yuvalarını arayıp dururlar. Hiç . f . hizmetleri var. Taşıdıkları kesmeyen meraklıların N bulamasalar bile. “ ğ i ) mesajlarla çok sayıda insanın O sayısı da hızla artıyor. -. | va ye Posta güvercinleri yönlerini o hayatını kurtardılar, savaşın Meraklılar arasında taklacı * i 1 N , W , ü y , 

dünyanın manyetik alanı, gidişatını etkilediler. İnsanlığa (güvercinler daha popüler. .—. 7 i 5 
güneş ve yıldızların durumu kahramanca hizmet etmiş Değişik türlerde cins güver- i ve henüz bilinmeyen yete- hayvanları ödüllendiren 'Dic- O cinler besleyenler de var. 
nekleri sayesinde bulurlar. kin Vakfı" 52 madalyasından 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Hamilelikte çatlaklar Anneden Miras 


ĞİŞİMİ 


HAMİLELİK DÖN 
VE DUYGUSAL OLARAK BİRÇOK DEĞİŞİM YAŞIYOR. 
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RIND 


BİR 


E HAMİLELİK ÇATLAKLARI. //MA 


LA 


NETİK BİR 


İRAS, ANNESİND 


GEB 


D 
G 
O 


LANLARDA 


Çatlak nedir? Neden oluşur? 

Gebelikte vücutta pek ço fizyolojik değişiklikler olabili bunlardan bir tanesi de gebelik çatlaklarıdır, bunlar ciltte oluşan ince pembe, morumsu şekilde- 

i çizgilerdir. Kadından kadına arklılık gösterebilir. Pek çok kadın için bu bulgu gebeliğin kaçınılmaz sonuçlarından biri olsa da bazı gebelerde karında aşırı gerginlik ve aşıntı nedeniyle ciddi şikayetlere sebep olabilir. Ancak temelde ciddi tıbbi bir problem yaratmazlar. 


Di 


ir 


Hamilelerde çatlak görülme oranı nedir? 

Gebelik çatlakları vücudun, cilde göre daha hızlı büyümesi ve cildin bu büyümeye ayak uyduramaması sonucunda oluşur. Bunun sonucunda cildin hemen altındaki elastik liflerde kırılma oluşur ve ortaya çatlaklar çıkar. Hızlı kilo alınması ile en sık olarak göğüslerde ve karın- 


BU DURUM DAHA 


da ve üst bacaklarda bu problem ile karşı karşıya gelinebilir. Bu yüzden kilonun dengeli ve yavaş alınması bunların engellenmesinde önemlidir. 


Kimlerde çatlak görülür? 
Gebelerin yüzde 90'ında 6-7'nci aydan sonra ortaya çıkarlar. Annesinde gebelik çatlakları olanlarda daha fazla görülmesi altında genetik geçişin rol oynayabileceğini de düşündürmektedir. Ne yazık ki bu çatlakları tamamı ile engelleyebilecek sihirli bir krem veya formülasyon yoktur. 


Çatlak oluşumunu engellemek için neler yapılabilir? 

Cildi her zaman krem ve losyonlar ve yeterli sıvı alımı ile iyi nemli tutmak önemlidir. Bu yüzden gebelerin sıvı alınımını ciddi olarak artırmaları özellikle gebeliğin ikinci yarısında faydalı olacaktır. 


RA GÖRE 
BE ANIILA 
FAZLA GÖRÜLÜYOR. 


LARI 


Hamilelikte oluşan lekeler için neler yapılmalı? 

Gebelik çatlaklarının çoğu, zamanla bebek doğduktan sonra solsa da bir kısmı daha yavaş solar ve bu dönemde koyu renk bırakabilir. Bu çatlakları tedavi etmenin en ideal zamanı çatlakların en aktif kırmızı oldukları dönemdir. İçinde hyaluronik asit olan jellerin 12 haftalık kullanımdan sonra faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bazen de dermatoloji doktoru önerisiyle kullanılabilecek retinoidler yeni kollajen yapımına ve döngüsüne etki ederek faydalı olabilirler. Daha zor ve inatçı hastalarda dermatoloji uzmanları tarafından yine kollajen ve kan damarları üzerine faydalı etkisi olabilecek lazer ve dermaabrazyon tedavileri de uygulanabilir. 
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-lE SAAB / JAB ELİE SA, 


afilo Türkiye, Orta Üretim, tasarım ve tüm 


ve Doğu Avrupa dünyada dağıtımı Safilo Group Başkanı Çiler Yıl- tarafından gerçekleştirilen Elie dız, Safilo Group Saab gözlük modellerinin ta-Ürün Tasarım nıtıldığı davete Feryal Gülman, Başkanı Vladimir Baldin ve Etel Baler, Aslı Şen, Işıl Reçber, Elie Saab gözlüklerinin tasa- İpek Köse, Bahar Şer, Neslişah 


Düzyatan, Burcu Hanif, Ayşegül Boz, Ruken Mızraklı, Batya Kebudi, İpek Toplusoy, Berrin Okçu, Deniz Akkaya, Pelin aya, Reyhan İpekel, Aylin yılmaz, Gamze Biran, Melodi en gözlük modelleri, Safilo Elbirliler gibi cemiyet ve moda Group'un üstün kalite anlayışı dünyasından tanınmış simalar ile davetlilerin beğenisine atıldı. 
sunuldu. 


rımcısı Giulia Scuccimarro'nun atılımıyla gerçekleşen yemekte, davetlilere yeni sezon 


Elie Saab 2018 İlkbahar/Yaz Gözlük Koleksiyonu, dünyaca ünlü Italyan Elie Saab gözlük modelleri 


gözlük üreticisi Safilo Group üst düzey yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katılımı ile özel e bir davette tanıtıldı. Düzenlenen özel organizasyonda, cemiyet ve moda dünyasından isimler, tasarım üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, Elie Saab'ın yeni gözlük modellerini inceleme fırsatı buldu 


ıldı. Elie Saab'ın her biri işçiliği ile İtalya'da üreti- 


2018 


rkekl da da bulunduğu ortamda ilk bakışta fark edilen olmayı 


başa 


er, bu sezon- 


rıyor. 2018 


kışında koleksiyonlar; yüzde 80'i Giovane G. Designers, yüzde 20'si ise çok özel seçilmiş materyallerden oluşturulan Gi- 


ovane Gentile Li olarak iki temel toplanıyor. Her i 


mited Edition marka altında ki koleksiyon- 


da; business, luxury casual ve trend olarak üç ayrı konseptten 


oluşuyor. Marka, 


beylerin hem 


iş hayatında hem de günlük 


hayatında yerini 


alıyor. 


Doğallığın tüm bileşenlerini 


arşı parlaklığın özellikleri sayes beğenisini kaza 


ceketlerde hem kullanım imkanı ne Gentile, erke hera 


tasarımlarına yansıtan marka, tasarımlarında yer alan yüzde 
00 pamuk gömle 
ütülenebilme ve yıkamaya 


er, kolay 


ı kaybetmeme inde erkeklerin nıyor. Takıp çı- 


kartılabilen yaka detayını hem 


de montlarda sunan Giovaklerin günün 


nına adapte olmalarına yardımcı oluyor. 


Kala Gerber 


Karl Lagerfeld'in 16 Yaşındaki Tasarımcısı 


enüz 16 yaşın- da olmasına rağmen geleceğin süpermodeli olarak gösteriliyor. Üstelik Karl Lagerfeld ile tasarım dünyasına da giriş yaptı. Kala Gerber'dan bahsediyoruz. 
Fendi ve Chanel defilelerin- de yürüyen Gerber'ın, Karl Lagerfeld'in son gözdesi olduğuna dair en ufak bir şüphemiz dahi yok. 


Gerçekleştirmek üzere oldukları en güncel işbirliğiyse, Lagerfeld ve Gerber ortaklığının gücünü kanıtlıyor. Aylardır Karl Lagerfeld için bir kapsül koleksiyon hazırlığı içerisinde olan yeni nesil süpermodel; hem Parizyen duruşu, hem de West Coast stiliyle ikonik kreatif direktörden tam not almış. 


Karl Lagerfeld'in CEO'su Pier Paolo Righi'nin bu işbirliği hakkındaki düşünceleri ise şöyle: Bay Lagerfeld'in Kaia Gerber ile beraber bir kapsül koleksiyon tasarlamak istediğini öğrendiğimizde, çok heyecanlandık. İkisinin de enerjisi ve motivasyonu hepimizi büyüledi! 


İki Kişinin Birleşmesi; 


ariner Yoga 


er yıl 14 Şubat nerler arasında güven yaratmak Paylaşılan anlar yaratır. 
da kutlanılan ve beslemek, iletişimi güçlendir- Partner yoga sadece duruşlara Sevgililer Günü mek ve yüreği hafifletmek üzere odaklanmanız anlamına gelmez, bu yıl Çarşamba tasarlanır. Eğlenmeyi unutmamak alma ve verme temeline dayagününe isabet gerekir tabii - kahkaha atmak ser- o nır. Boyut önemli değil, niyet ediyor ve hafta best, çünkü partner yoga bireyleri o önemlidir. Beraber hareket eden ortası olması sevgililerin birbirle- hareket, oyun, nefes, dokunuş ve iki insanı düşünün. Tüm ağırlığınızı rine hediyeler almalarına, kartlar samimiyet aracılığı ile bir araya partnerinize verme fırsatı tanıyın göndermelerine ve özel bir gün getiriyor. endinize, bedeninizi sevgilinizin olarak kutlanmalarına engel ol- ila im RS ollarına bırakmayı hayal edin. Si-Partner Yoga'nın ilişkinize neler 9 N mMayacak. Ancak gerçekçi olalım: N zinle birlikte ortak hareket etmek Ci 0 a kattığına daha detaylı bakalım: Ni Partnerinize deli divane aşık bile eke steyen biri varken bu okazyonu N ni j İlişkilerin fiziksel ve duygu- : « olsanız zaman içerisinde hayatın N : açırmayın. Bundan daha seks e TOPRA' : N ği sal gelişimine ve ilerlemesine z e ÖZ Og rutin akışı, çocuklar, gündelik işler, döstek olur birşey var mı? Birlikte muhteşem gorsde maddi imkanlar, televizyon karşı- NM anlar yaratırken ve paylaşırken Her iki taraf da duruşlar esnasın- z sında uyuyarak sonlanan geceler ; bağ kurmak... 
KA e. Rİ : da elinden gelen çabayı sarfetmeilişkiyi monotonluğa sürükleyebi- ; e a : li, deneyimi bütünüyle paylaşmalı. Bırakmayı öğretir. 
liyor. Farklı bir kutlama aşkınızın ME ar 5 Asanaların oluşturulmasında Hepimiz zaman zaman hayaparlaması için ihtiyaç duyduğu- ve z 5 o denge, uyum ve odaklanma adına ( tı çok ciddiye alırız ve zorlu nuz kıvılcımı size sağlayabilir ve ai kp a A üzerine düşeni yapmalı. Ken- bir günün ardından doktorunuzun öngörüsü, Partner eni : el dinizi karşınızdakine bırakmayı partnerimizden Yoga! 0 i ali i e e öğrendikçe ve açık iletişimde çıkartırız Yoga kelimesi Sanskritçe "birlik a > ; bulundukça, öbür yarınızın tüm > anlamına gelir ve partner yoganın a. e Am ; n desteği ile orada olması ilişkinizi a temel olarak amacı budur, iki ; > > > GM 4 NE R a Na zenginleştirecek, bağınızı yol kişinin birleşmesi. Sevgililer günü : i m Vm güçlendirecek. 
için yaratılmış gibi gözüksede her türlü ilişkide daha güçlü iletişim ve samimiyet oluşturmak için 


inanılmaz bir araçtır. 
Duruşlar ve yoga akışı, partacısını. Partner yoga yaşama oyuncul bir havayla bakabilme becerinizi geliştirir. Hayata karşı çocuksu yaklaşımınızı yeniden kazanmanıza ve sevdiğiniz o hayatı yeni baştan yaşamanıza imkan tanır. 


Samimiyet için oyun bahçesi 


yaratır. 


Sevdiğiniz ile gerçekleştirdiğiniz yoga pratiği sizi birbirinize yakınlaştırır. İlişkiler durgunluk ve zaman 


zaman ZO süregelen 


ğunuzda zorlu çalışırsınız. Par 


eğlenmen ve etrafın kadar ken 


rdön duru 


emlerden geçer, ma meydan okuduları birlikte aşmaya ner yoga beraber 


iz için size alan yaratır 


zdaki 


zorlukları olduğu 


dinizi 


almaman 


de çok ciddiye 


za yardımcı olur. 


Varlık bilincinizin ve güven duygunuzun gelişmesini sağlar. 
Başka birine güvenmeyi öğrendikçe kendinize olan güveniniz de derinleşir. Partner yoga karşılıklı bağımlılığımızın güzelliğini ortaya 


koyar. 


Başka birinin mevcudiyetinde savunmasız kalmayı göze aldığımızda daha az çaba sarf ederek derinlik kazanma şansı tanırız kendimize. Bu hayatın ta kendisidir aslında. Birbirimizi desteklediğimizde, mutluluk ve kolaylık çerçevesinde çok daha fazlasını başarırız. 


Dokunmanın gücüne vardırır. 
Her tür ilişkide olduğu gibi partner yoganın ayrılmaz bir parçasıdır temas. Baskı ve devinimsel farkındalık vücudun yapabileceklerinin ufkunu açar ve daha az çaba sarfederek asanalara derinlik kazandırır. Dokunuruz ve başkalarınca dokunuluruz. Dokunuşu kullanarak birbirimizin varlığını hisseder ve kendimizi, vücudumuzu, beynimizi derinliklere açarız. 


Denge anlayışını geliştirir. 
İlişkisel modellerimizde belirli eğilimlere sahibizdir. 


Başkalarına karşı o kadar verici 


ve duyar ğimizi ka duygusa apalı ve eri ile sa uramay 


er kendi endileri 


verici yoga pozları yoktur. Çif 


partnerini desteklemek, arala mükemmel dengeyi yaratma 


ı oluruz ki kendi ben ybederiz. Diğer tara 


ğlıklı samimi bir bağ z. Partner yogada a 


deneyimlerine adar 


litan 


ve enerji olarak o kadar korumacı oluruz ki diğer- 


antı 

ıcı ve 
1- 
ar 


ni ve görevleri net o 


arak rında 


tr. 


Partnerinizle yapacağınız yoga pratiği daha evvel hiç esnemediğiniz kadar esnemenize yol açacak. 
Başlamadan önce rahat olmaya özen gösterin, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. 

Partnerinizle birlikte hareket edin, eşinizin hissettiklerini hissetmeye çalışın. Kendinizi onun yerine koyun ve duruşu gerçekleştirirken sizin hoşunuza gitmesi için ne yapmanız gerekiyorsa eşinize yapın. Nefesinizi kullanın, onunla birlikte hareket edin. Nefeslerinizi uyumlu hale getirin, beraber nefes alın ve beraber nefes verin. 
Sürekli iletişimde olun. Sözel veya fiziksel ne hissettiğinizi karşı tarafın bilmesi gerekiyor. İstemekten ve sormaktan çekinmeyin. Ve güven en önemlisi. Bizi ileriyi götürecek engeli ortadan nasıl kaldırırız? Partnerinize güvenin. 
Sizinle aynı şeyleri istiyor. Yeni bir deneyim, esneklik ve sınırları zorlamak. Düşerseniz de birlikte düşeceksiniz. Eşinizle birlikte düşmek yalnız başınıza düşmekten daha eğlencelidir. Hemen ayağa kalkın ve kaldığınız yerden devam edin. Kendinizi başkasının ellerine bırakmaya izin verin. Duygusal sağlığınızın göstergesidir güven. 
Cesur olun ve güvenin kendinize. 
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nsanlığın var olduğu 

günden beri sırrının 

çözülemediği düşünülen 

beyinle ilgili efsaneler 

ve gerçekleri Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz anlattı... 


Efsane: Beyninizin en fazla yüzde 10 - yüzde 50'sini kullanıyorsunuz. 

Gerçek: Aslında beyninizin tamamını kullanıyorsunuz. 
Tüm beyninizi kullanmadığınız fikri yaygın bir efsanedir. 
Beyin tarama çalışmaları, tüm alanların aktif olduğunu gösterir. Dolayısıyla “beyninin geri kalan kısmına' girdiğini iddia eden ürünler gerçekten hiçbir şey yapmazlar. 


Efsane: Bazı insanlar beyinlerinin sağ tarafını bazıları ise sol tarafını kullanırlar. 

Gerçek: Beyninizin sadece bir bölümünü kullanmazsınız. 
Beyninizin her iki tarafı da 


İl a her zihinsel görev için birlikte ..... çalışır. Sayısal çalışmalarla ini ii “ uğraşanların beyinlerinin sol 


- taraflarını kullandığı, duy- 

) sal Ve yaratıcı kişilerin ise vi vi, sağ tarafını kullandığı bir efsanedir. 


Efsane: Beynimiz gri ya da beyaz renktedir. 
ina Gerçek: Beynimize kan gittiği yani hayatta olduğumuz sürece pembe renktedir. Bu pembe rengi kan damarların- dan alır. Vücuttan çıkarıldığın- da ise griye döner. Gri madde ve beyaz madde dediğimiz kavramlar vardır; ancak bunlar gördüğümüz renklerle ilgili tanımlamalar değildir. Gri # © maddede temel olarak sinir hücre gövdeleri yer alır ve bu ““ «yüzden gri renktedir. Beyaz : maddede i ise myelin isimli ç ES ile kapi aksonlar vardır. 


Rengini myelinden alır. 


Efsane: Bebeğe klasik müzik dinletmek 10'sunu yükseltir. 

Gerçek: Klasik müzik dinletmenin bebeğinizin I0'sunu yükselttiğine ya da reaksiyon sürelerini artırdığına dair yanlış bir inanış olsa da gerçek herhangi bir etkisi olmadığıdır. Bilim adamları bir zamanlar Mozart dinlemenin bebeklerin zekasını geliştirdiğini düşünüyordu. Hatta bu sonuçlara dayanarak bebekler için klasik müzik CD'leri ve DVD'leri popüler hale geldi. 
Fakat son çalışmalar, beynin üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını göstermektedir. 


Efsane: Beyniniz uyku sırasında kendini dinlendirir. 
Gerçek: Gün boyunca dışarıdan trilyonlarca veri algılarız. Ve bu algılama sistemimizin düzgün çalışması için her gün periyodik bir bakım sürecine ihtiyaç duyarız. 
Aslında uyku dediğimiz şey bu bakım dönemidir. Uyku, beyinde başlatılan ve beynin doğru işlev görebilmesi için gerekli olan bir süreçtir. Beyin sapında kalp atım ritmimiz, soluk alıp-vermemiz gibi reflekslerimiz otomatik olarak kontrol edilir. Ve biz uyurken dahi bunlar devam eder. Aynı zamanda uyku, gün içinde öğrendiğimiz bilgileri beynin uzun süreli depolayabilmesi için gereklidir. REM uykusun- da beynimizde son derece aktif bir süreç oluşur. Burada kaydedilen beyin dalgaları, beynin neredeyse gündüz vakti uyanıkken olduğu kadar aktif bir durumda olduğunu gösterir. 


Efsane: Beyin hücreleriniz her gün büyür. 


Gerçek: Beynimizdeki sinir hücreleri sürekli birbirleriyle iletişim halinde veri alışverişinde bulunurlar. Bu iletişim ağı ne kadar çok çalışırsa yeni iletişim ağlarının oluşmasını tetikler. Düzenli fiziksel ve zihinsel aktivitenin, beyni hacim ve ağırlık olarak olmasa da yeni oluşan iletişim ağları sayesinde kapasite ve yetenek yönünden büyüttüğü söylenebilir. 


Efsane: Beyin resim ve fotoğraf gibi görsellerle daha iyi öğrenir. 

Gerçek: Bu insanların temsil sistemleriyle ilgili bir özelliktir. 
Görsel temsil sistemine sahip insanlar resim ve fotoğraf gibi görsellerle; işitsel temsil sistemine sahip insanlar ise 

elimelerle daha iyi öğrenirler. 
Bir de dokunsal temsil sistemine sahip insanlar vardır. 
Dokunsallar ise deneysel yöntemlerle yani kendileri uygulayarak yaptıkları zaman daha iyi öğrenirler. 


Efsane: Beyin yeni şeyler öğrendikçe yeni beyin hücreleri oluşur. 

Gerçek: Beyin yeni şeyler öğrendikçe yeni beyin hücreleri değil; mevcut hücreler arasında yeni bağlantılar oluşur. Ne zaman yeni bir şeyler öğrenirseniz, beyin hücrelerinizdeki lifler büyüyerek Sinaps adı verilen bağlantıları oluşturur. Mesajlar bir hücreden diğerine gönderilir. 
Bu bağlantılar ne kadar çok kullanılırsa o kadar aktif hale gelir. Bu da öğrendiklerinizi hatırlamanıza yardımcı olur. 


Efsane: Yeni bilgi öğrenmek için en uygun dönem 0-3 yaş arasıdır. 

Gerçek: Yeni bir bilgi öğrenmenin herhangi bir yaş 


sınırlaması yoktur. Bebeklerin beyinleri sanki en çok bilgiyi toplayan sünger gibi görünebilir. Fakat her zaman yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, beyninizin her yaşta büyüyebileceğini ve değişebileceğini gösterir. 


Efsane: Zekanızın yüzde 80'i genlerinizden kaynaklanır. 

Gerçek: Zekanın ne kadarı- nın genlerden kaynaklandığı onlarca yıldır bilim insanlarının tartıştığı bir konu. Ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların bir kısmında zekâ i genetik yapının bağlantısı olduğu söylenmektedir. Ancak, zekayla genetik yapının bağlantısını araştırmak için yapılan bu araştırmaların, hatalı yöntemler kullandığı ve verileri düzelttikleri, verilerin gerçeği yansıtmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte günümüzde yapılan çalışmaların hiçbirinde yüksek bilişsel yeteneklerle ilişkili herhangi bir spesifik gen bulunamamıştır. Beynin karmaşıklığ göz önüne alındığında, tek bir genin zekâ üzerinde büyük bir etkisi olması pek mümkün gözükmemektedir. 


e 


Efsane: Aynı anda iki di öğrenmeye çalışmak, dilleri yavaş öğrenmenize neden olur. 

Gerçek: Bazı insanlar iki dili aynı anda öğrenmeye çalışırken cümle yapısının farklılığı, gramer farklılığı gibi aralarındaki farklara odaklanırlar. Bu yüzden iki dili daha yavaş öğrenebilirler. Ancak bunun yanında iki dil arasındaki benzerliklere odaklanan kişiler ise çok daha hızlı ve kolay öğrenebilirler. 


BUGÜNE KADAR SADECE BLOGUM İÇİN ALDIĞIM NOTLARIM, ARTIK ZOOM DERGİ GURUBU İLE FARKLI BİR BOYUTA GEÇİYOR. 
BU AYDAN İTİBAREN VESPAM İLE GEÇTİĞİM TÜM YOLLARIN İZLERİNİ ZOOM'DA BULACAKSINIZ. KİM DEMİŞ VESPA'YLA GEZİLMEZ DİYE; İŞTE SİZE, EFSANE MOTORUMLA ÇIKTIĞIM 

İLK SEYAHATİM. AYLARDIR BÜYÜK BİR HEYECANLA HAZIRLANDIĞIMIZ VE ROTAMIZI YAPMAK İÇİN ÇOK ÇABA SARFETTİĞİMİZ TURUMUZA SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE LARNAKA'DAN UÇUŞLA BAŞLADIK. 


Kim Demiş Vespa ile | Kim Demiş Vespa ile Gezilmez Diye; | mez | Kim Demiş Vespa ile Gezilmez Diye; p 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©. 
SİZ SON 


2 
Tucenbeeves 


MOTOSİKLETİMİZİ NASIL 

GÖNDERDİK? 

Güney Kıbrıs'da arkadaşımla bana ait olan 61250 2007 model Vespa'yı Mart ayında gemi ile konteyner içinde Piraues'a 
gönderdik. Bu yaklaşık 300 
Euro gibi bir masraf. Çünkü feribot yok. Vespa Club Atina motosikleti Limandan alıp biz gidene kadar muhafaza etti. Bu ortalama 500 Euro'ya yakın bir fiyata mal oldu. Ben arkadaşıma ne kadar Türkiye üzerinden gönder ben de kontrol konusunda yardım ederim desem de; o Larnaka'dan göndermeyi tercih etti. Neyse ki ben bu masrafın içinde değildim!) 


Monastaki sokaklarından biri 


Flea market'in girişi 


elimizde mot 


LARNAKA'DA ARABAMI 

NEREYE PARK ETTİM? 

Sabah 4'de uyandık Kıbrıs Rum kesimi 'Geri' bölgesinden 04:30'da yola çıktık saat 5'de Havalimanındaydık. Arabamı özel otopark servisi yapan OKKA Parking'e emanet ettim. 
Arabamı gelio Havalimanında benden teslim aldı, akülü katla-Scooter'ını bagajıma koyup havalimanı yakınında olan kendi park yerine götürdü. Sistem süper, 12 gün bana 25 Euroya patladı. Eğer Larnaka havalimanında park etseydim 45 Euroya patlayacaktı bana. 25 Euro'nun içinde yıkamada var. 


Havalimanında kahvaltı etmek zorunda kaldık çünkü Cobalt 


NN 


BİRAZ ATİNAYI GEZELİM 

DEDİK 

Vespa Club Athens kulüp başkan yardımcısı Thanos'un yanına gittik ve motorumuzu aldıktan sonra yerleşme yerimize gidip eşyaları bıraktık. 
Yarım saat dinlenip duş aldıktan sonra Atina sokaklarına attık kendimizi. Hava gerçekten sıcaktı, o yüzden şort giyme- 


or ceketimiz kaskımız ve biz 


Airways'in yemeği yoktu. Ama içeriye 10 kiloya kadar bagaj verebiliyorduk. Zaten çantamız 
10 kiloyu geçemezdi. Çünkü 2 
kişiyiz ve 3 çantamız var fazla yük bizi yavaşlatır ve motosiketimzin de alabileceği bir sınır var. Öncelikle tekerlekli çanta alacaksanız tekerleklerinin üçük olmasını tavsiye ederim veya dağ çantası da alabilirsiniz yanınıza. Havalimanında 
2 Frappe 1 hamur pizzaya 16 
Euro verdik ama ne yapalım aç mı kalsaydık... Cobalt Airways ıbris'ın firması olan bir havayolu şirketi. Uçak rahattı gönül rahatlıyla tavsiye ederim. 


Atina'da görüşmek üzere. 


nizi tavsiye ederim. Aylardan Haziran ayı. İlk durağımız Filea market oldu. Küçük bit pazarına benziyor. Yürüyüş mesafesinde olan Manastaki bölgesi ve ART Street'e yürüdük yani kısaca Filou markete inerseniz oradan bir çok yere yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. 


Monastaki sokaklarında eskiciler var. Art street onun hemen arkası ve çok güzel bir yer gidip birer kahve içmenizi tavsiye ederim. 


Plak satanlarından tutun, eskici mağazaları koleksiyoncu mağazaları hep orada. Plaklar ortalama 1.5 Euro.Resimde 
gördüğünüz eski radyo ise 80 
Euro'dan başlıyor. 


At arabası Kookry Cafe'nin kapısında duruyor isterseniz içine binebilirsiniz. (izin almayı unutmayın) 


Art Street'de Little Kook > en, , SAR Cafe'de oturup kahve molası | İL | vel verdik. Konsepti olan bir yer İ pi | Ty kendinizi gerçekten sirkte gibi yek | Yal ji hissediyorsunuz. Garsonların & giyimi bile sirklere uyumlu. 
Fiyatlar tabi ki diğer kafelere göre 2 Euro fazla, ama denemeye değer bir yer. 


YAR 


En ilgimi çekende suyun bittikçe, suyunu ücretsiz olarak dolduruyorlar. Oturduğumuz yerde yemek yoktu. Bu yüzden yemek yeme hayaliniz varsa Unutun. 
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1000 Km'lik 90'larda yaptıkları 
sürüş posterleri 


m m. e, Girüsposteriri 


VESPA CLUB PIREUS 
İse buluşma zamanı 


Kulübün kazandığı kupalar 


Akşam üzeri büyük bir heyecanla Vespa Club Pireus ile buluşmak için Atina'dan Pireus'a gittik. Bizi Atinal arkadaşımız Thonis olduğumuz yerden aldı. Atina sokakları Navigasyonla bile karışık olduğunu söyleyebilirim. Biz Vespa için özel yapılan TomTom'un Navigasyonunu kullandık. Cihaz aynanın yanına takılabiliyor, su geçirmez ve güneş IşIğIna karşı ekranı görebilmenizi sağlayan materyalden yapılmış. Pireus 12 Km bir mesafe. Zaten kulüp dairesi- ne giriyorsunuz barı bile var. 
Eski bir apartman dairesini 

iralamışlar. Senelerdir bu böyle. 


VC pireus yunanistanda ki en eski vespa kulübü ve her yıl düzenli olarak tek seferde toplamda 1000 KM'yi süren bir kulüp. 

Arkadaşım bir Kıbrıslı Rum, benim Kıbrıslı Türk olduğumu gezinin başında pek zorlamadıkça söylememeye karar verdik. Türkleri pek sevmeyenlerde varmış, bi de ben Kıbrıslı Türküm onlar için ben riskli bir durumum. 
Aradan belli bir zaman geçip muhabbet kurmaya başlayınca arkadaşım benim Kıbrıslı Türk olduğumu söyledi herkesin suratı değişti 


Vespa Club Pireus'un girişi ve 


ağızları hafif açıldı ve nasıl yani dedikten sonra kimlikerimizi, özellikle benimkini görmek istediler. İlk 20-25 dakika suratıma bakmadıar ama daha sonra bizim Kıbrıs'da ki durumumuzu ve iletişimimizi arkadaşıklarımızı anlatınca hepsi birden tekrardan şoka girdi. 
Hoşuma giden durum ise bu adar kalabalığa karşı 1 saat boyunca arkadaşlıklarımızı anlatmamızdı. İnsanların merakla dinlemesi beni mutlu etti. Ön yargıların kırdıysak ne mutlu bana. 

Bizi işgal bölgesinde yaşıyor ve orada doğdu bildikleri için Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip olmadığımızı, sadece TC vatandaşı olduğumuzu ve tamamen onların yönetimin- de olduğumuzu biliyorlarmış. Anlayacağınız politik bilgileri zayıf. Ben şahsen buna sinirlenmedim herkes bilecek diye bir şey yok. 


Gerçekten anlatması çok uzun sürdü, arkadaşım Yunanca anlatırken ben bazılarına İngilizce anlatıyordum. Sordukları ilk soru 'siz nasıl arkadaşsınız? 'siz nasıl geziyorsunuz? ' ve benim nasıl Larnaka Havalimanı'nı kullandığım. 
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Ben Kuzey Kıbrıs kimliğimi gösterdiğimde hayatlarında hiç böyle bir kimlik görmedikleri yüzlerinden belliydi. 
Bazı arkadaşlar bakmadı bile kimliğe, siz anlayın. Kıbrıs'la ilgili her şeyi anlattık keyfimizin yerinde olduğunu söyledik. Bizi Vespa'nın tanıştırdığını anlattık. 
Biz arkadaşımla Kıbrıs Türk tarafında yapılan bir Vespa organizasyonunda onların katılımı sayesinde tanıştık. Vespanın insanları buluşturduğunu ve aynı masada oturttuğu doğrudur. 
Aslında bu bir yaşam tarzı. 


İnsanların gerçekten çok fazla ön yargısı vardı biraz olsun onu sildiysek ne mutlu ikimize. 


Yemek siparişimiz geldi, güzel bir kebap onların deyimi ile souvlaki yanında patates ve tabi ki bira. Yani günün sonunda hepimiz aynı masada yemek yiyorduk. Biz Kıbrıslılar, kaba tabir ile biraz güme gittik asında. Yani silinmek ile silinmemek arasındayız gibi hissettim kendimi 
Birisi dikkatimi çekti ismi Yiannis Kezempoğlu yani d 
| 


w 


soyadı Türkçe büyük dedesi İzmirli'ymiş soyadının Türkçesi “Kazımoğlu”. Konu Vespa olunca nereli olursan ol milliyetin neresi olursa olsun aynı masadasın. 
Ortak bir noktan var çünkü. 


Neyse tanıştık kaynaştık yaklaşık 5 saat zaman geçirdik belli bir seviyede takıldık bazılarıyla 


Vespa Club Pireus ile bir gün tanışmanız dileği ile. Ben şahsen kendilerini çok sevdim. 


ATİNA'DA 2.GÜN 
HALA ATİNADAYIZ 
BURANIN TADINA 


hanesine götürdüler. 
Guru diye bir şey yedik. 
Güzeldi, resmini attığım 


VARAMADIK DAHA :) 
Güzel sohbetli bir gecenin ardından sabah binaların arasında uyandık. 
Binaların arası diyorum çünkü Atina'da boş alan kalmamış. Fazla insan var fazla bina var. 


Bugün dünden biraz daha uzun geçti bitmek bilmedi. Sabahtan Babis Karailidis ile kahvaltı için buluştuk bizi 1964'de açılan mahalle pasta- 


ŞUBAT | 


/6 


dükkandaydık gitmenizi tavsiye ederim. Yunanca ismi de Guru. Yunanlar'a has bir poğaca çeşidi ben ilk boyoz sandım. 


KAHVALTI ETTİĞİMİZ PASTAHANE 

Poğaçanın daha ince ve sadece peynirli olanını düşünün. Daha ince hamurlu Pastane- nin oturulan yeri yok ayakta yedik bu yüzden, Atina'da kahvaltı tabaklı 


2018 


ediğimiz ye 


unanca yaz 


ir yer 10-15 Euro. Guru 


in adını 


yordu. bu 


b y yazamayacağım çünkü y yüzden resmini koydum. 


Daha sonra mentar cafeye oturduk manzaramız Akropolis. Bi de burada küçük standlar var aman aman şeyler yok trafiğe kapalı bir yer. 
Akropolise karşı oturmak isterseniz bu cafeye gidebilirsiniz. Azıcık ucundan görünüyor. 
Fiyatları normal. Flea market'e çok yakın. 


va 


Gi 
VESPA CLUB 
ATHENS 
Ie bulusma zamanı 


dx 
O 


Vespa Club Atina başkanı Vasilis ile 


Vespa club athens başkanı vasilis Gezimizin adı VESPOSSION TOUR 


a e e YÜRÜYÜŞÜ YAPALIM DEDİK normal bilmemesi. Geldiği 1981 mo- a Ni i Atina'ya gelmişken azcık tarihi gezi 


del pa vi a Vo yapalım dedik. Bu durumda akla ilk gezmişler. Benim arkadaşıma gezme mi gelen acropolis, bit pazarları, Plaka 


cesaretini veren oymuş bende o gün SW i ği EŞ 9 ve bunun gibi güzelim sokaklar. Ben 


öğrendim. hep merak etmiştim. 


Açıkcası banada cesareti arkadaşım verdi. Bana büyük desteği var. 


Vespa Club Atina başkanı Vasilis, arkadaşımız babis ve yol arkadaşım ve 2.2 siyah olan gezdiğimiz vespa 


de 


Vespa Club Athens ile mu- Plaka sokaklarından hediye- >> habbetten sonra saat 3 gibi lik eşya almanızı tavsiye ede- » akropolise vardık. Zamanımız o rim. Flea markette hediyelik yoktu Akropolise girmek eşya seçeneği çok yok. 
istedik ama hava çok sıcaktı ve giriş 15 Euro civarıydı bu yüzden etrafında yürüdük. 
Akropolisin etrafı Plaka diye geçiyor. Plaka'da kahve ve 

n 
S 


bira 8 Euro, pahalı anlayacağınız. Ama Akropolis'in dibin- de oturmak isteyebili sürü Kafe ve bar tarzı yerler var, ayrıca Plaka sokakla çok değişik, minik taşlı evler çiçeklerle kaplı şirin mi şirin. 


Z ia. 
5 
N 
2 
mİ 


Plaka sokaklarından mağaza 

Acropolisin etrafı Plaka diye O ÖVMEĞİ. Böyle değişik mağazak i ara rastlayacaksınız. Bir 

geçiyor. Plaka sokaklarında çoğunda fotoğraf çekmek 


yürürken Akropolisin etrafın- o yasak. Sorun yaşamamanız için dan yürüyosunuz uyarılara dikkat edin. 


1Ja ii a 
Büznellberi 


o kadar yeşillik var ki bölgede Acropolis içine gömülmüş 


VESPA CLUB ATİNA İLE AKŞAM YEMEĞİ ZAMANI 


Arkadaşımız Thonis'in dükkanında buluşup Atina kulübü ile akşam yemeği için buluşacaktık. Ben bir yerlere gideceğiz sandım ama Atina kulüp üyelerinde birinin tamir dükkanında buluştuk ve yansın mangallar. Pişen pastırmalarımızı paylaşmadan edemedim. Orjinal barbekü yapımı. 


Et tavuk falan yoktu sucuk astırma peynir ile doyurduk endimizi. Tüm Vespaları sırayla izdiler. Neredeyse herkes antika espalarıyla gelmiş, tek modern an bizdik. Dün ki gibi bir çok kişi benim kim olduğumu bilmiyordu. 
Bu yemeğe eşleri ile gelenler oldu ama çoğunluk erkekti. Bi ara ben tek kız kaldığımı söyleyebilirim. 


X © 


Oo < © 


Herkesin ingilizcesi süper değildi ama Thomas'ın kardeşi işi gereği çok iyi ingilizce konuşuyordu ve yan yana oturduk zaten, arkadaşım bir köşede ben bir köşede oturdum. Onlar Yunanca konuşurken ben ise İngilizce konuşanlar ile İngilizce konuştum. Sohbet inanılmaz güzeldi yalaşık 6-7 saat falan kaldık. Mangal yakmanın daha sıcak bir ortam sağladığını söyleyebilirim. 


Bu arada mangalı sokakta kaldırımda yaktık bu da ayrı bir deneyim oldu 3)... sıcak ortamı sağlayan bir diğer etken ise hepimizin ortak bir noktası olması. 
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Ben sucuk pastı insan aç olduğum için yemek zorunda kaldım kötü olmadığını söyleyebilirim. Birbirimizin hayatlarından bahsettik Vespa'larımızın 


bizi değerli kıldığ hirlerden, milletle sıcaklığı bozmam anladım. Tabi bun 


kadardır bilemem. 


rma yemeyen 


nı ve farklı şerden olsak da bu amız gerektiğini un gerçekliği ne 


Birbirimizin hayatlarından bah- 


settik vespalarım 


zın bizi değerli 


kıldığını ve farklı şehirlerden milletlerden olsak da bu sıcaklığı boz- 


mamamız gerekti bunun gerçekliği mem. Vespalar o dizilmişti ki ben si ve keyfimizi aşağ 


ğini anladım. Tabi ne kadardır bile- kadar muazzam ze yemeğimizi da ki resimler ile 


anlatmaya karar verdim. 


Muazzam dizilmiş Vespalar ve köşeden mangalımız 


e er 4 


Bunlar Vespa Club Atina'nın motorları Bu da gezdiğimiz Vespa 


güzel karş 


C 
Atina ile ta 


sorarsanız 


Bu güzel akşamdan sonra Vespa Club Atinanın bizi çok 


ladığını sizler de 


çok güzel gördünüz. Eğer olurda bir gün Vespa ile Atina'ya giderseniz Vespa ub Pireus'u ve Vespa Club 


nışın. Onlarla aynı 


masaya oturun. Bana fikrimi 


çok büyük bir şehir 


olduğu için 


çok fazla çeşit 


insan var bu yüzden aldırmamanız gereken durumlarla karşı karşıya geleceksiniz. 


Atina'yı gezmek için 4 gün yeterli biz 2 günde baya bi yerini bitirdik. Haziran ayında hava çok sıcak ben fırsatım » — olsaydı Mayıs ayında gelirdim ğ | sizlere de tavsiye Haziran'da < va k gelmeyin. R P & 


P of the Dog > 


A» 


AN 


Çin astrolojisine göre yeni yıl hayatımıza neler getirecek? 


Köpek yılına hazır mısınız? 


eni yılın bizlere neler 

getireceğini hepimiz 

merak ediyoruz. Bu 

yıl 16 Şubat'ta Çin 

astrolojisine göre “köpek' yılına giriyoruz. Peki binlerce yıllık mazisi bulunan Çin astrolojisine göre yeni yıl hayatımıza neler getirecek? 


Türk Çin Kültür Derneği'nin Feng Shui ve Çin Astrolojisi Uzmanı Ceren Sakin, 2018 yılı ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. 


Uyumlu ve keyifli bir yıl bizi bekliyor 

2016 ve 2017 gibi zorlayıcı iki 
yıldan sonra bu sene birbirleriyle uyumlu olan iki elementin etkisi içine gireceğimiz için biraz nefes alacak gibi duruyoruz. Bu yılın elementleri arasında yıkıcı değil 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yapıcı döngü olmasından dolayı insanların daha uyumlu ve keyifli 

bir yıl geçireceklerini söyleyebiliriz. 
Ayrıca toprak elementinin çok güçlü olduğu bir seneye girmek üzereyiz. 


Köpek yılının bu yılki elementi “yang toprak” 

Kişilik özelliği olarak Yang toprağın yaptırım gücü çok yüksektir. Bir dağa benzetilir ve aşılması güçtür. 
Sabittir, dünyevidir, sert mizaçlıdır ve kaslarımızı temsil ettiği için gücü de temsil eder. “Yang toprak köpek” bir de Çin Astrolojisinde başka bir tasvire daha sahiptir ki; ben buna kısaca hacı yatmaz diyorum. Kişi ne kadar büyük bir darbe alırsa alsın sırtı yere gelmez hemen tekrar ayağa kalkacak kadar güçlü ve azimli yapar. 


Kazalara dikkat 

Köpek burcunun tek sıkıntısı koruyucu meleği olmayan burçlardan biridir! Toprak elementini de temsil ettiği için bu sene köpek burcu ile çatışması olan kişiler dağa çıkmamalı, ekstrem sporlar yapmamalı ve olabildiğince sağlığına dikkat etmelidir çünkü bu sene çıkan sorunlarda korunma özelliği olmayacağından dolayı yaralanmaların çok ağır olması muhtemeldir. Bunlardan korunmak için çatışması olan kişilerin tavşan sembolünü üzerlerinde taşımalarını tavsiye ederim. 


Bu sene doğal afetlerin topraktan gelmesi beklenir. Her sene geldiği bir yön vardır, örneğin geçen sene yangın felaketleri ve bıçaklanmalar beklediğimiz gibi bu sene de toprağın felaketlerine maruz kalabiliriz. 


Aşk enerjisi güneyden geliyor 

Çiftler veya romantik bir ilişki arayışında olanlar, çocuk sahibi olmak isteyenler, bu sene aşk enerjisi güneyden geliyor. Evinizin bu yönündeki bölümlere aksesuar olarak kırmızı renkte çift objeler koymak ya da Mandarin ördekleri koymak burayı aktive edecektir. Aynı zamanda senenin gök elementi olan Yang Toprak (Yin Su) günlerinde doğanlar için müjde! Bu sene evlilik ihtimaliniz oldukça güçlü. Çiftler için ise keyifli ve uyumlu bir sene olacağını söyleyebiliriz. 


Ekonomi ve politikada bizi neler bekliyor? 

Çin takvimi 60 yıllık döngüler yaptığı için 60 yıl önce o yıl neler olmuş diye bakmakta fayda var. 
1958 yılında ne yazık ki Türkiye'nin 
ekonomisi çok iyi durumda değildi ve doların 3 liralardan 9 liralara kadar çıktığına tanıklık edilmişti. Dış ticarette açık vardı ve borçlanmalar artmıştı. Dünya'da ise Vietnam savaşı sürmekteydi. 


Dolayısıyla bu sene başlayan doarın yükselişinin devam etme olasılığını göz önünde bulundurmakta 


£ 


ayda var çünkü ateş elementi ekonomiyi destekler ve 2017'de iyice güçsüzleşen ateş elementi bir aç sene yanımıza uğramayacak. Bu sebeple ekonomide çekimserlik ve orkular baş gösterebilir. 


Kimler para kazanacak? 
Element döngüsüne göre ağaç elementi toprak elementini yönetir buna ağaç elementinin parası diyebiliriz. Bu sebeple, ağaç elementine ait sektördekiler geçen senenin aksine para kazanacak gibi gözüküyorlar. Kimdir bunlar? Tekstil, yayın kuruluşları, medya, iç mimari, peyzaj ve yiyecek sektörüdür. 


Metal elementine ait sektörler ise Toprak tarafından çok destekleniyor ama ne yazık ki bu destek iş ve performans anlamında olup, sonuç için biraz beklemeleri gerekecek. Evet, çok yoğun çalışacaklar ve desteklenecekler ama paraya dönmesi için biraz vadeye ihtiyaç duyacaklar. Bu sektörler; mühendislik, bilgisayar, otomotiv ve bankacılık. 


Ateş elementine ait sektörler için de aynısını söyleyebiliriz çünkü ateş elementi de toprak elementini destekler. Dolayısıyla toprakla pozitif bir etkileşimleri vardır. Çok çalışacaklarını ve aktif olacaklarını söyleyebiliriz ama aynı metal elementi gibi nakde çevirmeleri bir süreç alacaktır. Bu sektörler, borsa, finans, kimya, eğlence ve enerji sektörleridir. 


Toprak elementi için toprak rakip anlamına geleceğinden toprak elementinin sektöründekiler çok rakip ortamına maruz kalacaklardır. 
Bu sebeple kar bölünecek diyebiliriz. İnşaat, madencilik, otelcilik, gayrimenkul gibi... 


Diğer sektörler bu sene ne yazık ki çok desteklenemiyor. Bu sene bazı kayıplar ve zorlanmalar yaşayabilirler. 


Bu sene bereket, kapısı güneydoğu yönüne bakanlardan yana. 
Örneğin salonunuz gibi evinizin sık kullanılan bölümleri güneydoğu yönündeyse ve önü de açık ise bereket sizinle olacak demektir. 
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SALAMİS ” Mn 
ANTİK KENTİ UKU, Knorr Demo Şefi Ve Müdürü 


YENİDEN Ergin Erol'u Ağırladı 


ı ı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Ergin Erol konuşmacı olarak yer aldı. 
KEŞ F E D | LD | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yükseko- UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu'nkulu, Gastronomi ve Mutfak Sanat- da düzenlenen seminerde Ergin Erol, Doğu Akdeniz Üniversitesi ları Bölümü tarafından 'Gastronomi öğrencilerin düşünceleri ile kariyer (DAÜ) Turizm Fakültesi birinci sınıf Sektöründeki Gelişmeler' adlı seminer planlarını dinleyerek, sektörde yaşanan öğrencileri derslerinin bir gereği düzenledi. artı ve eksiler hakkında fikir alışverişin- olan eğitim gezilerine devam Turizm ve Otel İşletmeciliği Yükseko- de bulundu. 
ediyor. Turizm Fakültesi Öğretim kulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, m Üyesi Dr. Ali Özduran tarafından Gastronomi, Mutfak Sanatları Bölümü — K i , z N a e e mesleğe olan duyarlılıkları ile eş değer Salamis Antik Kenti'ne düzenle- Öğretim Görevlisi ve Koordinatörü Esat g Tl , : , olduğunu gösterdiğini ve farkındalıklanen geziye katılan 30'dan fazla Kastambollu'nun hazır bulunduğu se- a eli ei öğrenci, Kıbrıs'ın binlerce yıllık minerde, Knorr Demo Şefi ve Müdürü e 


etti. 


tarihinde önemli bir yere sahip olan Salamis Antik Kenti hakkında bilgi sahibi oldular. 


Teorik Dersler Pratik Uygulamalarla Güçlendiriliyor 

106 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü okulda, Turizm Fakültesi'nde ise 40'a yakın ülkeden öğrencinin eğitim görüyor. Okul, kültür mozaiği çerçevesinde verilen eğitimin yanı sıra öğrencilerin 'Turizme Giriş” dersi kapsamında aldıkları teorik bilgileri, düzenlenen geziler ile pratiğe döktüklerini ve öğrencilerin gezi ile kültür birikimlerine katkı sağlıyor. 


N 


8 Z ZOOM | ŞUBAT | 2018 


Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kıbrıs”ın İlk 


> 
> > 


“Nadir Eserler Kütüphanesi” Açılıyor 


akın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdığı uluslararası standartlarda en kapsamlı bilgi erişim ve kültür merkezi olan Büyük Kütüphane'den sonra, kampüs içerisinde ikinci büyük kütüphane olacak olan ve içerisinde nadir eserlerle özel koleksiyonları barındıracak “Nadir Eserler Kütüphanesi”ni hizmete koyuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de yer alan Ahmet C. Gazioğlu, Atila Türk, Kutlu Adalı, Erdoğan Mirata, Osman Türkay ve Özker Yaşın'ın Özel Koleksiyonları ile ülkemizin önemli araştırmacılarının özel koleksiyonları da Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yer alacak. 


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde edebiyat, tarih ve sanat alanlarında nadir eserler, araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri ile CMC arşivi- 


nin yer alacağı “Nadir Eserler Kütüphanesi”nin açılacağı belirtildi. 


Kampüste ikinci büyük ve özel kütüphane olma özelliği taşıyacak olan kütüphane, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde şu anda Rektörlük olarak hizmet veren kampüsün en tarihi binası, Kütüphane olarak yeniden tasarlanıp, binanın tarihi dokusuna zarar verilmeden restore edilecek ve en yeni erişim, bilişim ve muhafaza teknolojileriyle donatılarak hizmete açılacak. 


Hazine Değerinde Eserler 

Biraraya Toplanacak... 

Nadide Eserler Kütüphanesi'nde, dünyada tek nüsha olan değerli kitaplar, önemli şahsiyetlerin kitap koleksiyonları, Osmanlıca, Arapça, Farsça yazma ve basma eserler, albüm ve eşyalar ile Latince basılan kitaplar, sözlükler, haritalar, ansiklopediler, resmi evraklar, arşiv belgeleri, el yazması eserler, fermanlar ve Kıbrıs'ın önemli araştırmacılarının eserleri ve ellerinde olan kaynaklar yer alacak. 


Tarihimizde İz Bırakmış 

Değerlerimizin Koleksiyonların 

İsimleri Yaşatılacak 

Eserleriyle geçmişi aydınlatan değerli koleksiyonlarıyla dünya ve ülke tarihinde iz bırakmış değerli bilim, sanat ve düşünce insanlarının hem koleksiyonları hem de isimleri kütüphanede yer alacak özel çalışma ve arşiv odalarında yaşatılacak. Koleksiyonların dijital kopyalarına serbest erişimin sağlanacağı kütüphanede araştırmacılara ve 


tılacak kütüphanede, kitap ve belgelerin kolayca takip edilmesi ve bulunması konusunda hızlı 

ve güvenli bir teknoloji sistemi kullanılacak. Nadir eserlerin korunması ve erişimini sağlamak üzere en yeni bilişim teknolojieriyle donatılacak kütüphane binasında etkileşimli bilgilendirme noktaları, nadir eserlerin iki ve üç boyutlu görsellerine erişimin sağlanacağı sinevizyon odaları, ses ve görsel arşiv odaarı, engelli kullanıcılara hizmet verecek okuma ve dinleme oda- 


okuyuculara nadi 


hafaza edilecek 


r eserleri mueri özel odalar- 


dan dışarı çıkarmadan inceleme 


ve okuma imkan 
Tarihi videoların 


da sunulacak. 


izlenebileceği 


arı bulunacak. Arşiv odalarının özel iklimlendirme sistemiyle donatılacağı kütüphanede esererin muhafazası ve saklanması retina ve parmak izi tarama 


izleme kabini, ses dinleme odası, bireysel ve grup çalışma odalarının yer alacağı kütüphanede çalışma ve arşiv odalarına Kıbrıs Türk tarihinde önemli araştırmalara imza atan araştırmacıların isimleri verilecek. 


Modern Alt Yapı ve Konforlu 

Çalışma Odaları Olacak... 

Çağın koşullarına uygun son elektronik teknoloji ile dona- 


destekli güvenlik sistemleriyle sağlanacak. 


Paha Biçilemez Eserlere 

Erişim Olanağı Sağlanacak... 

Üniversite öğrencileri ile araştırmacıların yararlanabileceği ve çalışmaları için geçmişin sayfalarına dokunarak ilham alabileceği Nadir Eserler Kütüphanesi, tarihi bilgilere erişim sağlayacak. 
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SON BEŞ YILIN 
EN İYİ KARELERİ SERGİLENECEK 


eni çağın en renkli hobisi giderek daha geniş kitlelerin ilgi alanında. 
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışmaları kapsamında son 
5 yılın en iyi kareler sergisi- 
nin ilk ayağı Hilltown Avm'de gerçekleşecek. 


2015 yılında hayata geçiilen proje bu güne kadar, 5 
arklı kategoriye ev sahipliği yaptı. Sevgi, barış ve umut dolu bir dünya inşa etmek için Ulusal yarışma statüsün de gerçekleştirilen “Kareler Fotoğraf Yarışmalarına 5 yıl içinde 15.000'i aşan yetişkin dışında 100'ü aşkın okuldan 0.000 genç katıldı. 
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Türkiye genelinde 100'den fazla okul 5 Farklı kategoride bir araya geldi. 

“Gülümseten Kareler” ile başlayan “Dostluk Kareleri”, “Çocuk Hakları” ve “Hayvan Hakları” ile devam eden fotoğraf yarışmalarının beşincisi olan “Sevgi Kareleri” konulu yarışmalarda bir araya gelen eserlerden en iyi karelerin ziyaretçi ile buluştu. 


Türkiye'de Şehir Şehir 

Sergilenecek 

Fotoğrafa ilgi duyan bir kuşağın gelişimine katkı sağlamak ve geleceğin fotoğrafçılarının yetişmesine olanak sağlamak amacıyla, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş bünyesinde yer alan farklı şehirlerde gerçekleş- 


2018'in Yarışma Konusu 

“Sanat Kareleri” 

Yarışma konuları belirlenirken sevgi, umut ve barış dolu bir dünyaya ulaşmak amaçlanmıştır. Rönesans, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya olarak bu sene altıncısı düzenlenecek yarışmanın konusu: Sanat arelei' olacak. 


Rönesans Gayrimenul Yatırım bünyesindeki Optimum, Piazza, Kozzy ve Hilltown Alışveriş Merkezleri ile Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya işbirliği ile bu yıl 6.sının gerçekleştirileceği fotoğraf yarışmasının son atılım tarihi 20 Nisan 2018. 
Yarışmanın sonunda da farklı ategorilerdeki tam 69 eser 
sahibi, toplamda 22 bin 650 


tirilecek olan ' 


En İyi Kareler 


sergi program 


ı takvimi şöyle; 


TL'lik ödülün sahibi olacak. 


Sergi Takvimi: 

24 Ocak - 04 Şubat Kozzy 

07 Şubat - 18 Şubat İstanbul Optimum 

21 Şubat - 04 Mart Ankara Optimum 

07 Mart - 18 Mart İzmir Optimum 

21 Mart - Ol Nisan Adana Optimum 

04 Nisan - 15 Nisan Şanlıurfa Piazza 

18 Nisan - 29 Nisan Kahramanmaraş Piazza 
02 Mayıs - 135 Mayıs Samsun Piazza 
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metatrondanismanlikgögmailcom 


u ay kim ne derse des 


gilisi, eşi olanlar ne he 


in 


herkesi 14 Şubat'ın tatlı bir heyecan sarıyor. Sev- 


di- 


ye alacağım, nasıl sürpriz 


yapacağım diye bir telaşa kapılıyorlar. 
Sevgilisi henüz olmayanlar 14 Şubat gününe kadar umutla bekliyor. Yeni 


ayrılmış sevgililer 14 Şubat'a yalnız 


girmemek telaşıyla ayrılma sebeplerini tekrardan gözden geçiriyorlar, ciddi bir problem yoksa tekrardan ilişkile- 


Sevgililer günü her ne sebepten 


ister inanmayın dünyanın her yer 


n 


olarak kutlanıyor. Sevgililerin birbir ne güzel sözler söylemek, aşkların etmek, birbirleriyle güzel paylaşım 


4 Şubat Geleneksel sevgililer günü 
leri 


ine başlamak için fırsat yaratıyorlar. 


ortaya çıkmış olursa olsun ister inanın 


de 


ila 


da bulunmak için her gün olduğu gibi 


Yap sevgilisi olmayan bireylerin14 Şubat yaklaştıkça yalnızlıklarını daha 


4 Şubat'ta özel ilan edilmiş bir gün. 


an bilimsel araştırmalara göre 


lar- 


n 


rinde tekrardan ilişkiyi kurtarabilir miyiz diye ilişki-evlilik danışmanlarına giderek psikolojik destek aldıkları gözlemlenmiştir. Aslında sevgililer günü bize, yapılan hataları tekrardan gözden geçirmemizi, kırılan kalpleri tekrardan onarılması için fırsat olarak görebiliriz. 


Genel inanışa göre sevgilisiz geçirilen bir sevgiler günü birçok kişi için üzücü olabiliyor. Çünkü her yerde çifte kumrular gibi gezen aşklarını birbirlerine ilan eden binlerce insan var. Burada kişinin o çiftlere bakar- en hissettikleri onların aşka bakış açılarını ortaya koymaktadır. Kimisi 'ne güzel diye bakarken kimisi de içinden hasetlikle bakar. Hasetlikle bakıldığı sürece bireyin kendi hayatında aşk yaşayıp mutlu olma ihtimali neredeyse imkânsızdır. Eğer kontrol edemediniz bir yargılama içerisindeyseniz psikoojik destek almanız gereklidir. Aslında 
14 Şubat günü için değil her gün için 
geçerlidir bu söylemler. Dışarda yar- 


derinden hissettiklerin 


sevgi adına 


iler gününü yaln 


arayışa girdikleri 


i ve ciddi olarak z geçirmemek nin (Carkadaş- 


lık siteleri vs.) sonucuna ulaşılmıştır. 


Sevgi 


ŞUBAT | 


lisinden yeni ayr 


2018 


mış bireyle- 


yaratma 


gıladığımız birçok un hayatımızda istediğimiz veya yaşamaya cesaret edemediklerimizdir. Bu nedenle kendi hayat istiyorsanız elinize bir kalem 


sur aslında kendi 


nızda dönüşüm 


kâğıt alın ve gün içerisinde yargılad ğınız her şeyi not alın. Ortaya çıkan yargılardan bir an önce uzaklaşın 

çünkü bir süre sonra yargıladıkların sizin kaderiniz olacaktır. Spritüel ba 


y4 kış 


açısıyla değerlendirirsek karma yarat- 


mış olacaksınız. Bu nedenle hayatın güzel bi uzaklaşmakta fayda vardır. 


Sevgililer arasında anlaşmazlıklar varsa sevgi, saygı ve ilişkilerinin devamı için inançları varsa çözülemeyecek bir sorun yoktur. Her kişin 


dili vardır. Bireylerin iyi bir olması için, ilk şart önceli kendilerini çok iyi tanımas taraflarını, hassasiyetlerini biliyor olması gerekmektedir. Ve bu 


iyi-kötü 


IZza 


aşkın girmesi için yargılardan 


in 


sevgiyi derinden hissetmesi için sevgi ilişkilerinin le kişilerin 


tanımlaya- 


nu 


ilişki yaşadığı kişiye, şeffaf bir şekilde 


paylaşımda bulunması gerekiyor ki gerçek aşk doya doya yaşanabilsin. 
Şunu söylemem gerekiyor gerçek a insanın kendi içinde başlar ve dışarıda hayat bulur. Herkesin bu güze aşk kokan ayda içindeki güzellikleri 


şk 


farkına vararak dışarda hayat bulması 


dileğiyle, 
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OT YEMEKLERİ 
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TAŞINMASINA KATKI KOYMASI AMACI İLE HAZIRLANMIŞTIR. 
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LI Le 
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Uzmanlar kış aylarında ılık suyla banyo edilmesini öneriyor. Sıcak suyla uzun süren banyolar, ciltte kurukların yanısıra nem, yağ ve proteinini kaybetmesi sonucu kepeklenme, çatlama, kızarıklık, kaşıntı, hatta egzama gibi çok daha can sıkıcı sorunlar gelişebiliyor. 
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Kışın sıcak suyla yıkanmayın, Çü 


oğuk kış gün ğımızın yanı olumsuz yön yor. Özellikle 


rahatsız 


mizde en sık yol açtığı sorunu o 


Üstelik k cildin ne 


KICI SOrU 


aş içindeki 


sonucu kepeklenm kaşıntı, hatta egzama gibi çok d 


kuruluğunun en havada ciltten fark edilemeyen r.artması. Bu 


derisin edici kuru 


uruluk iler m, yağ ve 


nlar gelişe 


de etki 


de gelişen ş uk, kış aylar 


aşam protei e, çat 


aya ula 


ama, K 


ŞtIĞ 


nini kaybetm 


zarı aha 


biliyor. Kış ay 


ön 


NU sıcak ve 


giysiler, uzun sıcak 


ürünlerinin kulla artırabiliyor. İşte aklına şu soru takıl nda bu olums 


sin kış aylar koruyab 


Acıbad 
Uzmanı 


£ 


saunalar, kese-li 


iliriz? 


ve ci nımı d buno 


emli nedeni 


leri genel sağlı- sıra cildimizi de leyebili- el-ayak ile iddet nın c 
UştUr 


ÜZ i ve 


ildi- 


uyor. 
nda 


2 


can SI- 


arın 


da cilt 


ise Soğuk su kaybının 


n yanı sıra rüzgâr, ev 


ban 


kuru hava, cildi kurutan yolar, hamam ve di kurutucu hijyen a ciltte kuruluğu tada hemen herkeyor? Peki cildimizi uz etkilerden nası 


em Maslak Hastanesi Dermatoloji Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz 


soğuk kış aylarında sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yollarını anlattı, önemli önerilerde bulundu. 


ÇÜNkÜ... 


Cildiniz henüz kurumadan 


n 
S 


için yararlı o 


de ha gu 


emlendirici sürün 

u içmek ve sıvı almak genel sağlığ sa da cilt kuruluğunu önlemeyeterli gelmiyor maalesef. Nemi cilde psetmenin en etkili yolu ise bölgeye uy- n bir nemlendiriciyi cilde düzenli olarak 


MIZ 


uygulamak. Tercihen her akşam cildinize 


ne ay 


mlendirici arında ku 


sürmeyi ihmal etmeyin. Kış lanacağınız nemlendiricilerin 


yaz aylarında kullandıklarınıza nazaran 


da sın 


tabaka oluşturabi 


ha yağ bazlı (merhem yapısında) olma- da fayda var. 


emlendirici cilt yüzeyinde koruyucu bir iyor ve nem kaybını en- 


ge de ne bil ku çü 


dirici uygulamak çok da fayda 


leyebiliyor. Ayrıca nemlendirici ürünler- önemli olan marka ve ürün fiyatı değil, mlendiricinin cildin ihtiyacını karşılayamesi, düzenli kullanılması ve cilt henüz rumadan önce nemliyken uygulanması. 
nkü sanılanın aksine kuru cilde nemlen- ı olmuyor. 


Oda Isısı 20-26 derece arasında olsun 

Evin içindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutun. Oda Isısını da 20-26 derece arasında sabitleyin. 
Evinizde nemli ortam yaratmak Üzere evde hava nemlendiren bir cihaz kullanabilir veya kalorifer üzerine su dolu kap yerleştirebilirsiniz. Şömine, soba veya kalorifer gibi ısı kaynaklarının önünde terleyecek kadar uzun süre oturmamaya da özen gösterin, çünkü terlemek de sıcak suyla yıkanmak gibi deriyi kurutan bir faktör. 


Yarım saat önce güneş koruyucu uygulayın 

Güneşli veya karlı günlerde ve kayak aktiviteleri sırasında dışarı çıkmadan 
yarım saat önce yüzünüze en az 30 
koruma faktörlü güneşten koruyucu krem sürmeli ve gerektikçe bu işlemi tekrarlamalısınız. Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzünüzü, polar bir kaşkol ile korumayı da unutmayın. 


Duş süresini 5-10 dakikayla 


sınırlandırın 
Kese ve lif yapmayın Haftada en fazla 3 kez ve Ilık suyla Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel duş (36.5-40.5 0C) almaya özen gös-Öztürk Durmaz kurutucu yan etkileri terin. Her gün yıkanmak, sıcak suyla nedeniyle kese-lif işlemlerinden ve yıkanmak veya yıkanma süresini uzun vücut jellerinden uzak durmaya özen süre tutmak deriyi kurutan yanlış göstermeniz gerektiğini belirterek, uygulamalar. Bu nedenle duş süresini “Vücut jeli yerine nemlendirici özelliği 5-10 dakikayla sınırlandırın. 


yüksek olan, hassas ciltlere yönelik bir krem temizleyici tercih etmeli ve cildinize çıplak elle sürmelisiniz” diyor. 


Yüzünüzü günde iki kez yıkamanız yeterli 

Yüzünüzü cilt temizleyicisiyle günde 
2 kez nazikçe yıkayın ve nemlendiriciyi cildiniz henüz nemliyken sürün. 
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz yüzünüzü banyo dâhil günde 2 kez temizlemeniz yeterli. 
Nemlendiriciyi düzenli uygulamanız ve yaz aylarında kullandığınız yüz nemlendiricilerine nazaran biraz daha yağlı olması önem taşır. 


90 ZOOM | ŞUBAT | 2018 


Pamuklu ya da pazen giysileri 

tercih edin 

Kış aylarında naylon, sentetik, polyester veya yünlü giysiler yerine cildin kurumasını ve kaşınmasını önleyen pamuklu ya da pazen giysiler kullanın. Aynı nedenden dolayı dar giysiler yerine bol giysiler tercih etmenizde de yarar var. 


Soğuk havalarda maske ve peeling yapmayın 

Tıbben gerekli haller dışında, özellikle kuru cildi sahipseniz, soğuk havalarda cildi yıpratan ve kurutan uygulamalardan (maske, peeling, alkol-bazlı tonik, jel yapısında kozmetikler, temizleyici mendil vs.) uzak durmanızda fayda var. Bu tür uygulamalar cilde beklenen yarar yerine beklenmedik zarar getirebiliyor. 


Gece yatarken pamuklu 

eldiven giyin 

El ve ayak derisi yağ bezlerinden fakir oldukları için kış aylarında kuruluğun en sık görüldüğü deri bölgelerini oluşturuyorlar. Ellerinizi temizlerken sıvı sabun kullanmayın. E| yıkama sırasında kalıp sabun kullanmalı 

ve el yıkama sıklığını günde 5-6'ya indirmelisiniz. Deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu, kolonya, ıslak mendil ve antiseptik solüsyonlar gibi deriye zarar veren maddelerle temastan da kaçının. Nemlendiricileri her el yıkama sonrasında ve gün içinde ihtiyaç hissettikçe sürmeye özen gösterin. 
Gece yatarken ellerinize nemlendirici sürüp pamuklu eldiven giyerseniz nemi deride hapseder ve yumuşacık nemlendirici sürün 

ellere kavuşursunuz. Elleriniz eldiven içinde terleyecek adar uzun kalmamalı ve eldivenle 


Eldiven giymeden önce 


Ayağınıza ponza taşı uygulayın Ayak derisindeki kalınlaşma ve nasırlaşmaları haftada bir, ölü deriyi uzaklaştıran törpü ile ponza taşı 

gibi yöntemlerle giderin. Her banyo sonrası ayağınıza nemlendirici uygulayın. Gece yatarken de ayaklarınıza nemlendirici sürüp pamuklu çorap giyebilirsiniz. 


ünde 2 saatin alt 


divenden çıkarm ürmeli, 5 dakika h 


nda iş yapmalısıkada bir ellerinizi alı, nemlendirici 

avalandırılmalı ve 


s sonra yine eldiven 


k g nız. Her 15-20 daki e etmelisiniz. Soğuk 


üzerine yün olmay 


e işinize devam havalarda evden 


çıkmadan önce bir kat nemlendirici 


an, polar, anorak, 


deri veya süet eldiven giymeyi de 


unutmayın. 


Dudaklarınıza koruyucu merhem sürün 

Kış aylarında en çok kuruluk hissedilecek deri bölgelerinden biri de dudaklar. Dudak yalama davranışından kaçının ve günde birkaç kez koruyucu bir dudak merhemi uygulayın. Bu uygulama dudaklarınızı şiddetli çatlama, egzama ve ikincil enfeksiyonlar- dan koruyacaktır. 
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Kulüp komitesinden kulüp başkanı, 
Stefanos 
Papadopoulos 
Larnaca 

vespa klüp ve 
Elif Songur 


HERŞEYİMİZ İKİ TEKER 
İKİ TEKERİMİZ DE 
VESPA OLSUN.. 


Vespa Lambretta Club Larna- ortaya koyan bina, tamamen sarı ka'nın senelik buluşması geçtiğimiz taşlardan yapılma, kapısı da eski ay içinde gerçekleşiyor. Her yıl Kıbrıs evlerinin kapılarının özellikle-Ocak ayında hem yeni yılı kutla- rini taşıyordu. 


mak, hem de her kulübün yapması gereken senelik yemek için biraraya geliyor. Bu yıl 65 kişiyi aşkın kişinin biraraya geldiği toplatıda tek ıorıslı Türk olarak Elif Songur'du. 


Çekilişler, Vespa tutkunlarını sevindirecek hediyelerle renkli bir geceye ev sahipliği yapan mekanda, dernek yönetiminden kısa konuşmalar da vardı. Bu yıl Nisan 


Oueenbee Vespa Trip'in yara- ayında Larnaka'da gerçekleşece tıcısı Songur, eski bir Kıbrıs evi “Kıbrıs Vespa Günü' ile ilgili bazı olan tavernada tek başına adanın tüyoların da verildiği gece, keyifli 


uzeyindeki Vespacılar'ı temsil etti. o anılarla tamamlandı. 
Bütünüyle nojtaljik bir görüntü 


Bülent Çıraklı Sanayi Ltd ve Unipass Pazarlama ltd, geleneksel yeni yıl kutlamasını geçtiğimiz ay içinde Mağusa'da gerçekleştirdi. 

Yüzü aşkın kişinin katıldığı gece- de, çalışanlar moral ve motivasyon depoladılar. 

Gecenin başında konuşan Unipass Pazarlama Ltd Direktörü Yeşim Direl ve Bülent Çıraklı, firmaların geçmişinin 1915 yılına dayandığına dikkat çekti. 
Direl "Çok değerli bir miras olan temiz bir soy adını aldık, bu soy adını daha da ileri taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Firmamız çalışanları ile birlikte büyük bir ailedir" dedi. 

Gecenin sonunda şirkette 5 yıldan, 
10 yıla kadar çalışanlara teşekkür 
plaketi verildi. 

Teşekkür plaketi alanlar arasında, 


Çıraklı ve Unipass Çalışanları bu yıl emekliye ayrılan ve annesi de 


1955 yıllarında A. Çıraklı ve Oğulları 


Moral Depoladı Ltd'de çalışan Süleyman Asmacı da 


vardı... 
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Bir asrı aşkın geçmişi ile ülkemizin köklü şirketlerinden Bülent Çıraklı Sanayi Ltd, şimdi şirketin ikinci kuşak Yeşim Direl ve kız kardeşi Süheyla Çıraklı görev yapıyor. 
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KIBRIS'IN EN UZUN SÜREDİR YAYINDA OLAN DERGİLERİ 


Z00M ve GURME 
Sizin olduğunuz her yerde sizinle dünyanın her yerinden tablette - dizüstünde bilgisayarda ve tüm akıllı telefonlarda 


. 
& Kıbrıs'ın yemek, içki ve mutfak kültürü dergisi 


Mustafa Şah 
Bi Şarap ve Üzüm 


Mevsim Yeşillikleri 


turkcell dergilik uygulaması ile tüm 
Türkiye'de her yerde 


WWW.CYprUszoom.com 


Tne White Pearl Hotel 


ENJOY YOUR STAY 


IHotel'de güneş bir başka 'doğar.. Bir butik otelin sahip olabileceği iniz White Pearl Hotel'desizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 


A: Eski YatLimanı Girne - Kuzey KIBES T: 490 592 815.04 SOW: www.whitepearlhotel.com M: ingocowhitepearlhotel.com 


